PROTESTANTSE GEMEENTE

RIED-SKINGEN C.A.

Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009 alistork67@gmail.com
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl
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Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:

G. de Vries
J. Oegema
O. Fokkema
A. Dondorp
M. v/d Wal
B. Wijma

J. Doevendans

Diaken
Ouderling

Ouderling/scriba

Diaken

Ouderling kerkrentmeester
Kerkrentmeester
Adviserend kerkrentmeester

Banknummer diaconie:
Banknummer kerkvoogdij:

0518-451590
0517-397394
0518-452149
0517-390839
0517-394253
0517-232209
0517-395521

geartsje.vries@gmail.com
janoegema@hotmail.com
pkn@ried-skingen.nl
dondorp.kappers@gmail.com
meinevdwal @outlook.com
bwijma@zweins-fr.nl
j.doevendans@hetnet.nl

NL70 RABO 0320.4617.69
NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 19 maart 2023

Mutaties
Peins Geboren Silke, dochter van Jelmer en Durkje Bruinsma
Overleden Ineke Wielink
B.J.Fokkema
Zweins Geboren Odette, dochter van de fam. Heeremans
Nieuwe bewoners Iris en Werner Vermeulen ( sinds maart)
Boer Geen mutaties
Dongjum Nieuwe bewoners fam. Wiering
Vertrokken fam. Mijnheer naar Franeker
fam. Kliffen
Overleden Gretha Schat-Smink
Ried Geen mutaties
gekregen
Skingen Vertrokken Janny en Carel Callenbach naar Meppel
Nieuwe bewoners Sanne Mc.Murter en Pieter Dirk Wesseloo
Schalsum Geen mutaties
Slappeterp | Geen mutaties

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer
Dongjum
Peins

Ried
Schalsum
Slappeterp
Schingen
Zweins

Mevr. G. v.d. Wal
Mevr. R. Tichelaar
Mevr. M. Bootsma
Mevr. Tj. de Jong
Mevr. A. Sytsma

Dhr. L. Kodde

Dhr. B. v/d Laan
Mevr. J. Zeldenrust

Tel. 0517-269403
Tel. 06-40323969
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-394744
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209
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Kerkdiensten.

4 december Boer. Mariakerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Werelddiaconaat
11 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Binnenlandsdiaconaat
18 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Jong Protestant
24 december Slappeterp. Dionysiuskerk 19.30 uur Mevr. A. Stork
Kerstavonddienst
25 december Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
Kerst collecte: Kinderen in de knel
1 januari 2023 Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
Nieuwjaarsdienst collecte: Kerkvoogdij
8 januari Zweins. Reginakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp

collecte: Diaconie

15 januari Boer. Mariakerk 9.30 uur Mevr. L. de Vries
collecte: Protestantse Kerk

22 januari Boer. Mariakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Missionair werk
29 januari Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kinderen en Jongeren
5 februari Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
m.m.v. Tim en llse collecte: Werelddiaconaat
12 februari Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Noodhulp
19 februari Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Kerkvoogdij
26 februari Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Zending
5 maart Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Voorjaarszending
12 maart Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Binnenlands Diaconaat
19 maart Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Drs. J. L. de Haan
collecte: Missionair werk
26 maart Zweins. Reginakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Werelddiaconaat
2 april Zweins. Reginakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij
7 april Dongjum. Donatuskerk 19.30 uur Mevr. A. Stork
Goede Vrijdag
9 april Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
Pasen collecte: Werelddiaconaat

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.




Van de pastor

Het was een veelbewogen jaar. De maatregelen tegen corona werden opgeheven, maar de oorlog in
Oekraine brak uit. Al weer 10 maanden geleden. Nog steeds een voort durende oorlog. De energiecrisis
brak aan, de klimaatcrisis en ook de vluchtelingencrisis. De inflatie ontstond.

Het is de actualiteit van het afgelopen jaar en hoogstwaarschijnlijk de toekomst van het nieuwe jaar. Want
ook dan zal het doorgaan.

En dan heb ik het over de actualiteit in de wereld, maar nog niet eens over de actualiteit van ons persoonlijk
leven. In ons persoonlijk leven kregen we te maken met ziekte, dood, financiéle nood, verdriet, breuken in
relaties, problemen op het werk, tegenslagen in je bedrijf en noem maar op. Er heerst onrust alom. Waar
halen we de moed nog vandaan? Is er nog hoop voor de toekomst? Kunnen we nog geloven in een wereld
waar we in vrede met elkaar zullen leven?

Toren van Babel

Als het leven zich van zijn slechtste kant laat zien, is het soms moeilijk om hoop te houden.

Bij het woord hoop denken we aan verwachtingen, verlangen en wensen. We verbinden hoop dan aan
positieve veranderingen of aan doelen in ons leven: Ik hoop dat ik die baan krijg, ik hoop dat er meer vrede
komt. We willen iets beters, omdat we niet blij zijn met hoe het nu is. Hopen op deze manier is uitzien naar
een toekomst als alles beter is. Maar wat als het niet gaat, zoals we hadden gehoopt? Dan zijn we
teleurgesteld en worden boos en verdrietig.

Hopen kan echter ook anders. We kunnen hoop zien als een positieve manier om te kijken naar de wereld
om ons heen. Dat heeft dan te maken met vertrouwen.

We hebben vertrouwen in de mensen en misschien in God. En dan hopen we niet op een bepaalde
uitkomst, maar we zien hoop in iets. Het komt van binnen uit onszelf.

Het is een gemoedstoestand. Het maakt uiteindelijk niet uit of iets uiteindelijk uitkomt, maar we hebben
vertrouwen in het verloop, in de ontwikkeling, en dat alles moet zijn zoals het is. Deze hoop biedt nieuwe
mogelijkheden, een nieuw begin, in plaats van dat het alleen maar verwachtingen schept. Deze hoop geeft
weer hoop.




Véaclav Havel, voormalig president van Tsjechié, zei eens:

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,

is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen

of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop

in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde

omdat alles goed gaat

of bereidheid je in te zetten

voor wat succes heetft.

Hoop is ergens voor werken

omdat het goed is,

niet alleen

omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging

dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,

het resultaat.

Als kerk proberen wij deze hoop te houden en door te geven. Met Kerst willen we dat weer uitdragen. Want
we zien hoop in de geboorte van het kindje Jezus. De hoop dat God de wereld niet loslaat, maar een nieuw
begin met ons maakt. En dat Hij met ons is, midden in de onrust van ons leven. Hij wil onze Vader zijn,

midden in de kou van ons bestaan.

Ik wens u mede namens Gerard en de kinderen gezegende kerstdagen en een gelukkig, gezond en hoopvol

nieuwjaar toe.

Ali Stork




Kerstavonddienst 24 december 2022

Sinds lange tijd houden we op kerstavond weer een kerstavonddienst. In de nacht wordt het kindje Jezus
geboren. Als alles nog donker is verschijnen er engelen aan de hemel die vertellen van de geboorte van het
kindje Jezus die de wereld zal redden en nieuw leven zal geven.

De dienst begint om 19.30 uur in de Dionysiuskerk in Slappeterp. Er is muzikale begeleiding van Alef
Wiersma op het orgel en Jetze Klaas Dijkstra op cornet. Ook zal er een levende kerststal in de kerk staan.
Het belooft een bijzondere dienst te worden. Komt allen!!!

Eerste Kerstdag

Op 25 december vieren we weer ons kerstfeest in de Dionysiuskerk in Slappeterp om 09.30 uur. We staan
stil bij het grote wonder dat ons vanmorgen ter ore is gekomen: Jezus is geboren! In deze donkere tijden een
lichtpuntje van hoop. Een klein kindje dat nieuw leven brengt en hoop geeft voor de toekomst.

Nieuwjaarsdag

Op 1 januari vieren we nieuwjaarsdag. We willen dit jaar goed beginnen, daarom nodigen we u allen uit om
de kerkdienst bij te wonen als startschot voor het nieuwe jaar 2023. De dienst begint om 09.30 uur, wederom
in de Dionysiuskerk in Slappeterp. We blikken terug op het oude jaar en kijken vooruit naar het nieuwe jaar.

Kerkdiensten

Zondag 5 februari 2023

Zondag 5 februari zal er een speciale dienst zijn. We hebben Tim en lise Dondorp gevraagd of zij weer een
Taizédienst willen houden in onze kerk. In de Stille Week voor Pasen, op Stille Zaterdag, 16 april 2022,

hebben zij een Taizédienst gehouden in de Walburgakerk van
i' T ] )

Ried. Het was een prachtige dienst.
Voor herhaling vatbaar. Daarom op 5 februari voor u weer een

nieuwe kans om te genieten van hun prachtige muziek,

afgewisseld met woorden uit de bijbel.

De dienst begint om 09.30 uur in de Walburgakerk in Ried.

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand
van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.
We houden dan wel rekening met de afstand en we hoeven geen handen te schudden.

Voorganger in deze dienst is ds. Han Dondorp.

Bezoekwerk
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Pastoralia

Ook de afgelopen periode waren er mensen die ziek waren, zorgen kenden of een onderzoek of kuren in het
ziekenhuis moesten ondergaan. Wij leven met hen mee. Ook hen die leven met het gemis van een dierbare
wensen wij veel sterkte om het gemis een plekje te geven in hun leven.

De mensen die de afgelopen maanden hun een verjaardag, huwelijksjubilea of andere blijde gebeurtenis
mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

Overlijden

Op 21 november 2022 is overleden dhr. Bauke Jan Fokkema, op de leeftijd van 97 jaar. Dhr. Fokkema
woonde aan de Zweinserweg 4 in Peins. De meesten van ons zullen hem beter kennen als master
Fokkema. Jarenlang was hij skoalmaster in Peins.

Sinds 2013 was hij weduwnaar van Anne Dijkstra.

In besloten kring is master Fokkema op vrijdag 25 november ‘te héf brocht’ in Winaam, waar hij
oorspronkelijk vandaan kwam.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de komende tijd heel veel sterkte toe om het gemis
van hun heit, pake en oerpake een plekje te geven in hun leven.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. R. Sijbesma en A. Sijbesma uit Schalsum waren op 24 november 63 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Regionale activiteiten

Regionale gesprekskring

De regionale gesprekskring is al weer een aantal keren bij elkaar geweest. Zo hebben we gesproken over
‘bidden’, ‘geloofsverlies/kerkverlating’ en ‘geloof en traditie’. De volgende bijeenkomst staat gepland op
donderdag 12 januari 2023 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

De overige data zijn op de donderdagen 9 februari en 9 maart 2023.

Heeft u vragen over deze kring dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, alistork67@gmail.com

of 0518462009 / 0622620317.

Stap voor Stap-wandeling zondag 9 oktober 2022

Onze eerste Stap-voor-Stap (najaars)wandeling van dit seizoen was op zondag 9 oktober. Er waren
ongeveer 26 deelnemers en de zon scheen volop. Om 14.00 u. hielden we ons middaggebed in de kerk van
Menaam waarin het bijbelverhaal van de ware wijnstok centraal stond. Buiten, rond de ‘bron’, hebben we
‘gezocht’ naar de vruchten van het beloofde land, zoals in Deuteronomium 8:7-8 staat. Daarna hebben we
een wandeling gemaakt door het voedselbos van Menaam en hebben we ons bezonnen op een aantal
vragen. Aan het einde van de wandeling stond er een kopje koffie of thee klaar in de kerk.

Hier een impressie van onze prachtige wandeling met zijn bezinningsmomenten.
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Op 26 maart 2023 houden we onze voorjaarswandeling. Waar we precies gaan wandelen is nu nog niet
bekend, maar zullen we tegen die tijd bekend maken.

Lijkt het u leuk om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork,

alistork67 @gmail.com of 0518462009 / 0622620317.

Gespreksochtenden

Aan het begin van het nieuwe jaar houden we altijd een tweetal gespreksochtenden waarin we met elkaar in
gesprek gaan over leven en geloven. De afgelopen twee seizoenen konden deze gespreksochtenden helaas
niet doorgaan vanwege corona. Maar dit jaar gaan we er weer volop tegenaan. We hebben al twee data
gepland en wel op dinsdag 14 februari 2023 om 10.00 uur (tot ongeveer 11.30 uur). We zijn dan te gast bij
Watze en Onny Fokkema in Slappeterp.

En de tweede gespreksochtend is op donderdag 16 maart, ook om 10.00 uur maar dan bij Bauke Wijma en
Jellie Zeldenrust in Zweins.

Op de eerste gespreksochtend in februari is een preek onze gespreksstof en op de tweede ochtend in maart
zullen we met elkaar de “10-woorden voor een kerk die toekomst heeft’ bespreken. We hopen weer veel
mensen te ontmoeten voor deze gespreksochtenden.

Hebt u vragen en/of wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Ali Stork.

Kerstgedicht ‘Midden in de onrust van het leven’

Midden in de onrust van het leven,

midden in de kou van ons bestaan,

komt een Kind ons vrede en warmte geven,
komt een Man die met ons mee wil gaan,
komt een hand die wonden kan genezen,
komt een licht op onze donkere baan,

komt een stem: ‘lk wil je Vader wezen,
midden in de kou van jouw bestaan.’
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Fryslan foar Moldavié — samen in actie!

Op de afgelopen gemeenteavond kwam Jeanet Veenstra van de ZWO-commissie in Franeker ons vertellen
over het samenwerkingsverband van protestantse gemeenten in Fryslan die zich de komende jaren gaan
inzetten voor vier projecten in Moldavié.

Moldavié (misschien kent u het van de actie (omroep)MAX maakt mogelijk) is het armste land van Europa.
Het is iets groter dan Belgié en ligt ingeklemd tussen Roemenié en Oekraine. De salarissen zijn laag, er is
veel corruptie en een hoog alcoholisme cijfer.

In deze omstandigheden kun je twee dingen doen: blijven of weggaan. Dat laatste doen veel mensen en
daardoor staan in veel dorpen huizen leeg en wonen er alleen maar ouderen en kinderen. Een groot
probleem is dan ook eenzaamheid, gevoeld door oude mensen van wie alle kinderen in het buitenland
wonen en door kinderen die opgroeien zonder ouders.

Er zijn vier projecten die speciale aandacht krijgen.

De organisatie Bethanié heeft twee opvangcentra voor naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een
maaltijd en psychosociale hulp. Ouderen kunnen er eten, douchen en de was doen.

De organisatie Home Care helpt zieken en kwetsbare ouderen door hen in hun laatste fase thuiszorg te
geven, met als doel verzachten van pijn en lijden.

Organisatie Moldovan Aid leert kerken een diaconale rol te spelen. Jongeren worden vrijwilliger bij
hulpbehoevende ouderen. Jongeren krijgen zo een plek waar ze kunnen praten en krijgen levenslessen
mee die ze missen door het ontbreken van hun ouders.

Kerken en Youth for Christ bieden kinderen naschoolse opvang waar ze ook een maaltijd krijgen.

Ook de oorlog in Oekraine beroert Moldavié. Ze hebben ondertussen 90.000 viuchtelingen gastvrij
opgevangen.

Help helpen en doe een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslan foar Moldavié

of onze eigen diaconie onder vermelding Moldavié.

Hartelijk dank.




Begrafenisvereniging Ried opgeheven

Op het kerkhof van Ried staat sinds kort een nieuw zitbankje. Daarop een messing plaatje met de tekst:
Ta oantinken oan Uitvaartvereniging Ried e.o. 1938 — 2022.

Per 1 september 2022 is de vereniging opgeheven. Het doel waarvoor die destijds was opgericht, namelijk
het zorgen voor een waardige en betaalbare begrafenis voor de inwoners van Ried, is anno nu niet meer
actueel. In feite was de vereniging een beetje overbodig geworden.

Velen kiezen vandaag de dag bijvoorbeeld voor een crematie en daarvoor zijn de traditionele diensten van
de vereniging niet nodig. Ook wonen mensen niet meer hun hele leven in hetzelfde dorp. Een groot deel van
de leden woont na verloop van tijd elders en zal in de praktijk geen beroep doen op de vereniging.

Ik herinner me uit mijn jeugd dat bij iedere begrafenis mannen uit het dorp in zwarte pakken met hoge
hoeden (de ‘burgemeesters’) zich naar de kerk begaven om de kist te dragen. Dat zie je niet meer,
tegenwoordig doet de familie dat. En van de twee of drie begrafenissen die jaarlijks nog in Ried
plaatsvinden, gaat het in de helft van de gevallen om niet-leden, nog een reden om aan het nut van de
vereniging te twijfelen.

Ook maakt de toenemende regeldruk vanuit de overheid het runnen van een begrafenisvereniging steeds
lastiger. Omdat een (klein) deel van de kosten door de vereniging werd vergoed, moest aan dezelfde wet- en
regelgeving worden voldaan als een grote verzekeraar. Dat werd te gek, zeker gezien de kleine bedragen
die er maar mee gemoeid waren.

Vroeger spaarden de Riedsters via de vereniging voor hun uitvaart, maar dat is al lang achterhaald.
Tenslotte — en daarin zijn we niet de enigen — lukte het niet meer om nieuwe bestuursleden te vinden, zodat
het bestuur op het laatst nog bestond uit Emmy Herrema en ondergetekende, beiden oudgedienden.

Betekent dit nu dat er in Ried niet meer begraven kan worden? Zeer zeker niet! In praktische zin blijft alles
bij het oude. Alle bij een begrafenis betrokken vrijwilligers hebben aangegeven op hun post te blijven. Het
bleek zelfs dat er meer vrijwilligers zijn dan nodig, wat dat betreft klopt de Riedster mienskip als een hart. De
vereniging zit er alleen niet meer tussen als bureaucratisch vehikel. De bode van de vereniging, José Hobert
uit Leeuwarden, blijft gewoon in functie. We noemen haar nu onze dorpsbode. Haar telefoonnummer staat in
het dorpskrantje en iedereen kan een beroep op haar doen, (oud)lid of niet.

Het bankje staat tegen de kerkmuur. Als 's middags het zonnetje schijnt is het daar heerlijk toeven. Een
mooie plek om even plaats te nemen en te mijmeren over de tijd die komt en de tijd die gaat.

Henk Sloots.
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2023 i

Actie
Kerkbalans

kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als
kerkleden om een financiéle bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor
staan. Het thema van de Actie is

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen
die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich
hebben.

Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.
Voor veel mensen is de kerk een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere
ingrijpende gebeurtenis in het leven of in uw omgeving.

In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag, om te bidden, om
aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen delen.

Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de opvang van
viuchtelingen.

Het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Ook in 2023 willen we er zijn voor
iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Daarom hopen we van harte dat u de kerk wilt
blijven steunen.

Wij schrijven negatieve cijfers in begroting en jaarrekening.

Toch zijn we positief gericht op de toekomst en met uw hulp moet dat lukken.

Want door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Bent u niet aangeschreven als lid van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. maar vindt u dat het
belangrijk is dat de kerk in uw dorp blijft bestaan, dan kunt u ons ten allen tijde steunen met een gift op
banknummer NL89 RABO 0320 4617 18

Dorpskerk zijn we samen!




Kerstdienst om 19.30 uur

We zingen bekende kerstliederen en luisteren naar een kerstverhaal.

Muzikale medewerking van Alef Wiersma op orgel

Jetze Klaas Dijkstra met cornet.




