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Mutaties
Peins Overleden Mevr. R. Plat-Schoonbeek
Zweins Geboren Jillis, zoon van de fam. Vermeulen
Nynke, dochter van de fam. v/d Werf
Boer Geen mutaties
Dongjum Nieuwe bewoners Hans Koster en Ineke Agricola
Overleden Albert Plat ( najaar 2022)
Ried Overleden Keimpe Krol
Haije Meijer( oud inwoner Ried)
Skingen Geen mutaties
Skalsum Geen mutaties
Slappeterp | Geen mutaties
gekregen

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer Mevr. G. v.d. Wal Tel. 0517-269403
Dongjum Mevr. R. Tichelaar Tel. 06-40323969
Peins Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660
Ried Mevr. Tj. de Jong Tel. 0517-269401
Schalsum Mevr. A. Sytsma Tel. 0517-394744
Slappeterp Dhr. L. Kodde Tel. 0518-451407
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653
Zweins Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209
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Kerkdiensten.

26 maart Zweins. Reginakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Werelddiaconaat
2 april Zweins. Reginakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
Heilig Avondmaal collecte: Kerkvoogdij
7 april Dongjum. Donatuskerk 19.00 uur Mevr. A. Stork
Goede Vrijdag
Stiltedienst
9 april Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
Pasen collecte: Werelddiaconaat
16 april Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema
m.m.v. de Cantorij Harlingen collecte: Kerkvoogdij
23 april Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Diaconie
30 april Boer. Mariakerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling
collecte: Diaconie/Kerkvoogdij
7 mei Boer. Mariakerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling
collecte: Noodhulp Oekraine
14 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Binnenlands Diaconaat
21 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Drs. P. Vermaat
collecte: Missionair werk
28 mei Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
Pinksteren collecte: Zending
4 juni Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Da. Y. Hiemstra
Fryske tsjinst collecte: Kerkvoogdij
Hillich Nachtmiel
11 juni Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Mevr. . A. Stork
collecte: Kerkvoogdij
18 juni Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Diaconie
25 juni Skalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Mevr. . A. Stork
collecte: Werelddiaconaat
2 juli Skalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Werelddiaconaat
9 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij
16 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Da. Y. Hiemstra
Fryske tsjinst collecte: Diaconie
23 juli Skalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij
30 juli Skalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling
collecte: Diaconie
6 augustus Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij/Diaconie

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te

drinken.




Van de pastor

Pasen 2023

In de bijbel, maar ook in andere verhalen, wordt een mens vaak vergeleken met een boom.
Een boom ontstaat uit een klein zaadje. Het zaadje groeit eerst onzichtbaar in de aarde. Uit
de aarde breekt het door naar het licht. Het is teer, het jonge boompje wordt soms met een
stok gesteund, maar als de opgroeiende boom sterk genoeg is, wordt hij losgemaakt. Om te
kunnen groeien heeft de boom water, voedsel en licht nodig. Daarom strekt hij zijn wortels uit
naar het water en wijzen zijn takken naar de hemel. Een goede boom groeit, bloeit en geeft
vruchten.

In Johannes 12:24 zegt Jezus, dat de graankorrel in de aarde moet vallen en sterven om
vrucht voort te brengen. Zo bracht zijn eigen leven na zijn dood veel vrucht voort. De
volgelingen van Jezus hebben de verhalen over zijn leven doorgegeven en verspreid. Door
zelf te willen leven zoals Jezus hen had geleerd hebben zijn volgelingen ook vruchten
voortgebracht. Zo kunnen ook wij nog steeds geinspireerd worden door de woorden en
daden van Jezus.

Zo vieren wij met Pasen dat het sterven van Jezus ons nieuw leven brengt. Door zijn dood
en zijn opstanding, mogen wij een vrucht zijn van de ware Levensboom in het geloof dat er
een nieuw leven voor ons mogelijk is gemaakt.

Ali Stork
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Verhaal ‘De Beukenboom’ — Baukje Offringa
(uit: ‘Groeien als een boom’)

Er was eens een klein beukennootje dat samen met een ander nootje
in een stekelig napje groeide aan een mooie grote beukenboom.

Ze zaten gezellig dicht tegen elkaar aan in hetnapje dat van buiten
stekelig, maar van binnen zo zacht als zijde was.

Op een dag in de herfst barstte het napje open en de nootjes konden
naar buiten kijken.

Wat was er veel te zien! Ze zagen voor het eerst de groene bladeren
aan de tak waar ze zelf ook aan gegroeid waren.

Ook zagen ze een eekhoorntje dat van de ene tak op de andere
sprong en vogels die af en aan vliogen.

‘Ik ga ook vliegen!’ riep het éne beukennootje en sprong uit zijn huisje.
Maar het kon niet vliegen en viel op de grond.

Het andere nootje hield zich angstig vast en riep: ‘Ik wil niet vallen, ik wil vliegen!

De boom hoorde het en zei: ‘Wees niet bang. Als je in de aarde valt en sterft, word je
misschien wel een nieuwe boom.’

Maar het beukennootje zei: ‘Ik wil niet vallen en doodgaan, ik wil leven en vliegen.’

‘Je moet sterven om te leven’, zei de boom.

Op dat ogenblik kwam er een rukwind die de takken van de boom heen en weer schudde.
Het beukennootje kon zich niet meer vasthouden aan het napje en viel. Nee niet op de aarde.
Het viel op de veren van een grote vogel die juist voorbij vioog.

‘Ik vlieg!” dacht het nootje. ‘Wat gaat dat fijn!’

De vogel vioog hoog over de bomen ver weg en streek neer op de toren van een oud kasteel,
dat boven op een berg stond. Daar schudde hij zijn veren. Het beukennootje viel eruit en bleef
liggen op de toren.

De vogel vioog verder. ‘Neem me mee!’ riep het nootje, maar dat hoorde de vogel niet.

Het beukennootje keek uit over het dal waar mensen in een dorp woonden.

Er was veel te zien.

Koeien en paarden op het weiland, menen die naar het werk gingen en spelende kinderen.
Het nootje wilde er graag naartoe gaan. Het voelde zich eenzaam en alleen bovenop de berg,
maar er kwam geen vogel om het mee te nemen.

Het werd donker en er kwam een stormwind die het beukennootje wegblies. Het kwam
terecht in een beek die van de berg af naar beneden stroomde.

‘O, nu ga ik toch dood!’ dacht het nootje, terwijl het door het water werd meegesleurd. ‘Nu zal
ik nooit meer vliegen’.

De volgende morgen lag het nootje in het dal in de zachte vochtige aarde aan de oever van
de beek.

Het werd winter en een dikke laag sneeuw bedekte het dal waar het nootje lag. Maar in het
voorjaar liet de zon de sneeuw smelten en maakte de aarde warm.

Toen kwam er een klein stengeltje uit de aarde, dat uitgroeide tot een mooi groen plantje.
Heel

langzaam groeide het plantje uit tot een boompje, dat elk jaar een beetje groter werd. En na
vijftig jaar stond er in het dal een prachtige hoge beukenboom, waar in de herfst veel
beukennootjes aan groeiden. Voor de eekhoorns en de vogels gaf de beukenboom met zijn
vruchtjes veel te eten. Ook de kinderen kwamen uit het dorp om beukennootjes te
verzamelen en ze bleven onder de boom spelen.

De mensen die in de zomer op het land werkten, kwamen in de schaduw van de boom
uitrusten en ’'s avonds zaten er grote jongens en meisjes met elkaar te praten en te lachen.
De beukenboom was nooit meer eenzaam. Hij leefde wel honderd jaar en zo nu en dan
groeide er uit één van zijn beukennootjes een nieuwe beukenboom.




De 40-dagentijd 6 maart t/m 16 april

De 40-dagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd) zijn de veertig dagen voor Pasen.
Veel christenen vasten in die periode op de een of andere manier: ze minderen of stoppen
zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social
media.

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ komt van een
katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de 40-dagentijd is het hoogtepunt: deze heet de Stille of Goede Week.
In veel kerken is er elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de
zondagochtend.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag,
waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’
kruisiging en dood centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Het is de dag
dat Jezus in het graf lag. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit
is Pasen, de dag dat Jezus opstaat uit de dood.

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is
namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het heeft betrekking op
voorbereiding en verwachting, op vasten en boetedoening of zuivering.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig
dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaiberg en kreeg
toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan
God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zichzelf ook 40 dagen terugtrekt in een
woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk wordt hem alles duidelijk
en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een

persoon in de Bijbel intens zoekt, en een nieuw leven

met God vindt. h A “ 6 A A A
Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de 40-dagentijd:

de christenen zoeken God en hopen Hem uiteindelijk te

vinden.

In de 40-dagentijd houden we onze ogen gericht op het
komende Paasfeest.

Het Licht van Pasen is voor ons een baken in de stille en
donkere tijd vo6r Pasen waarin we het lijden en sterven
van Jezus herdenken.

We hebben op de zondagen in de 40-dagentijd dan ook
elke week een kaars aan de Paaskaars aangestoken als
teken van ons vertrouwen in het volle

licht van Pasen.




Bijzondere diensten in de Stille Week van 3 t/m 8 april 2023

Vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag

Om 19.00 u. komen we op Goede Vrijdag bijeen voor een dienst in de kerk van Dongjum.

We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Van de gang naar het kruis tot zijn sterven

aan het kruis. We lezen het lijdensevangelie en de paaskaars wordt gedoofd als we lezen
van Jezus’ sterven.

Zaterdag 8 april 2023 Stille Zaterdag

Open Kerk 14.00 u.-17.00 u.

Op Stille Zaterdag bent u in de kerk van Dongjum weer van harte welkom voor een Open
Kerk. Er is dan ruimte om in alle rust even te gaan zitten en de stilte in je op te nemen, een
kaarsje aan te steken voor een dierbare of voor groeperingen en moeilijke situaties, veraf
en dichtbij.

De Open Kerk is van 14.00 u. tot 17.00 u.

Zondag 9 april 2023 Pasen

Paaszondag komen we om 09.30 u. bij elkaar in de kerk van Dongjum om het Paasfeest te
vieren. We vieren de Opstanding van Jezus Christus. De nieuwe Paaskaars wordt binnen
gedragen en we mogen op deze Paasmorgen jubelen van vreugde. Deze morgen is het
begin van de Paastijd. De steen wordt van het graf weggerold en we ontdekken dat Jezus is
opgestaan. De steen van ons hart wordt weggerold en wij maken ruimte voor een nieuw en
bevrijdend leven dat God ons wil geven.

Paaskaars 2023

Op de nieuwe Paaskaars van het jaar 2023 staat een mooie afbeelding die de vrede
symboliseert.

Met dit moderne ontwerp wordt de liefde en hoop van de bewoners van de vijf
wereldcontinenten uitgebeeld voor eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog
steeds actueel is.

Kerkdiensten

Zondag 2 april 2023

Zondag 2 april vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De dienst begint om 09.30 u. in de

kerk van Zweins en ds. J.C. Dondorp gaat voor in de dienst.

Zondag 16 april 2023

Op zondag 16 april zal de Cantorij van Harlingen haar medewerking verlenen aan de dienst. Mevr. Christa
Akkerboom gaat voor in deze dienst. De dienst begint om 09.30 uur in de kerk van Ried. U bent weer van

harte uitgenodigd.

Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag
Zie voor meer informatie bij de regionale activiteiten.

Zondag 28 mei Pinksteren

Op zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest in de kerk van Skingen. We vieren dat Jezus ons de Heilige
Geest heeft gegeven. De Geest wil ons inspireren om op aarde te leven, zoals God zich dat ooit heeft
voorgesteld. Zij wil ons moed en kracht geven om moeilijke momenten te doorstaan en op te staan tegen
onrecht en geweld. De Geest wil ons inspireren om het blijde evangelie te verkondigen aan iedereen die het
wil horen. Ontvang de Geest van God met open armen en een open hart. Muzikale medewerking wordt

verleend door Bauke van der Meer op orgel en Bert Weissink op hobo. Komt allen!

Zondag 18 juni 2023

Op zondag 18 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. De dienst begint om 09.30 uur in de kerk van

Peins. Da. Y. Hiemstra gaat voor in deze dienst.




Bevestigingsdienst Martine de Vries

Nadat er eind vorig jaar een vacature voor diaken was ontstaan, waren we erg blij dat Martine de Vries uit
Dongjum bereid gevonden werd om deze plaats op te vullen. Op 12 februari 2023 mochten we in de kerk
van Dongjum haar bevestigen als diaken.

Vanuit het midden van de gemeente werd ze gevraagd naar voren te komen en lazen we :

“In het bij elkaar brengen en bewaren van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst
van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw
van de gemeente van Christus. Zij mogen dit werk doen in het voetspoor van Jezus, die niet gekomen is om
zich te laten dienen maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Jezus Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen.
Vanouds hebben zij de taak om de tafels z6 te bedienen, in navolging van het Woord van God, dat de armen
niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om allen, die hulp nodig hebben -binnen
of buiten de kerk, dichtbij of veraf- te laten delen in de liefde van Christus”.

Martine bevestigde in vertrouwen het ambt van diaken waardig en trouw te willen vervullen met liefde voor
de gemeente en voor de mensen die de Heer op haar weg brengt.

Als gemeente beloofden we haar te zullen steunen in haar ambt.

Als cadeau kreeg ze een huis paaskaars met het logo van de werelddelen.

Op haar verzoek werd gespeeld het ‘Pelgrimslied’ — Amanda Strydom

Vader God U ken my naam

My binnegoed en buitestaan

My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis

Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

We wensen haar een goede tijd als kerkenraadslid.




Gastvrij onthaal The Passion persbericht
door de gezamenlijk kerken en christenen in Harlingen

Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en chris-
tenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo
kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur voor een ge-
sprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk ge-
bed, of om even van het toilet gebruik te maken. Aan alles is gedacht. Hiernaast is er een aantal
kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de
avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel
stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en
kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende
verhaal van Jezus' lijlden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse
vertelvormen.

Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRYV starten om half 9, met de processie ach-
ter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenter-
rein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ont-
moeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van
hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van
The Passion in Harlingen. Bijzonder!

PROGRAMMA

15.00 uur: Alle kerken in de binnenstad open (tijden z.0.z)

16.00 uur: Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden

16.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum, ds. Rinske Nijendijk-Cnossen
16.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong

17.00 uur: Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaélskerk, Zuiderhaven,

met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies

17.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra

18.15 uur: Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)

18.30 uur: Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond een verlicht kruis;
met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils en orgel Eeuwe Zijlstra

19.15 uur: Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)

20.30 uur: Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRYV ‘The Passion’

22.00 uur: Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit en follow-up in de

stadskerken.
Steun dit programma met uw gift: NL97 RABO 0119 3989 07 t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen; ‘bijdrage The Passion’
en/of: NL31 INGB 0009 4775 26, Youth for Christ, Harlingen, o.v.v. ‘bijdrage The Passion’




Bezoekwerk

Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand
van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.

Pastoralia

Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een
dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in het
ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die een medisch traject in het vooruitzicht hebben. Wij wensen al
deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en
mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode.

De mensen die de afgelopen maanden hun verjaardag, huwelijksjubilea of andere blijde gebeurtenis
mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

Regionale activiteiten

Regionale gesprekskring

De regionale gesprekskring is op 9 maart voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar geweest. De
onderwerpen van dit seizoen waren heel divers. We hebben gesproken over ‘de kerk’, ‘bidden’,
‘geloofsverlies/kerkverlating’, ‘geloof en traditie’, ‘kerkmuziek en kerkliederen’, ‘het geloofsgesprek te midden
van verschillen’ en over ‘een bijzondere ontmoeting: Zachéus aan tafel met Jezus’. In september gaat deze
gesprekskring weer verder en dan hopen we dat we weer nieuwe mensen in onze kring mogen ontmoeten.
Weet u welkom!

Heeft u vragen over deze kring dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, alistork67@gmail.com of
0518462009/0622620317.

Stap voor Stap-wandeling zondag 26 maart 2023

Op 26 maart 2023 houden we weer onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We doen dat weer
samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a.
Ook de gemeenteleden van onze gastgemeenten uit Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie zijn hierbij
van harte uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur in kerk van Ingelum met een korte viering. Daarna wandelen we in de mooie
omgeving van Ingelum. Tijdens de eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of
bijpraten. Tijdens het tweede gedeelte van de wandeling willen we in stilte ons bezinnen op een tekst met
bezinningsvragen en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze
gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

We sluiten het geheel af met een kopje koffie/thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker en Protestantse Gemeente
Ried-Skingen c.a. en Protestantse Gemeente Dronryp e.o.,

alistork67@gmail.com of 0518 462009 / 06 22620317.

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling. U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

ds. Jeroen van Olffen, Menaam
Ali Stork, kerkelijk werker

Vespers Stille Week in d’ Alde Wite (Salviuskerk) te Dronryp

In de Stille Week op maandag 3 en dinsdag 4 en woensdag 5 april om 19.30 uur (tot ongeveer 20.00
uur) worden er weer korte vespers, ter bezinning op het lijden en sterven van Jezus, gehouden in d’ Alde
Wite te Dronryp. Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond gebed, zang, muziek,
bijbellezing en stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen er tijdens de vespers geen aankondigingen
gedaan worden. De orde van dienst is de leidraad. Het orgelspel is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij
het in- en uitgaan van de kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te nemen. De vespers sluiten de
40-dagentijd af en dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Het thema van de vespers dit jaar is ‘De rode draad van bevrijding’.
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Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023

Op donderdag 18 mei is er weer een regionale Hemelvaartsdagviering, georganiseerd door de Protestantse
Gemeenten van Dronryp e.o0., Menaam, Bitgum e.o. en Berltsum. Deze viering wordt gehouden op Dijkstra
State bij de familie Lautenbach, Bitgumerdyk 24 te Menaam.

We beginnen de dag om 08.00 u. met een wandeling, waarna er om 09.00 u. een lekker onthijt voor ons
klaarstaat. Vervolgens is er om 10.00 u. een viering en we sluiten de morgen af met een kopje koffie of thee.
Ook wij als gemeente zijn van harte uitgenodigd. Weet u welkom!

Gespreksochtenden 14 februari en 16 maart 2023

Op 14 februari en 16 maart hadden we weer twee fijne gespreksochtenden.
Het onderwerp van 14 februari was een preek naar aanleiding van de gelijkenis van de barmhartige
samaritaan die Jezus vertelt aan de mensen. Aan de orde kwam onder andere dat je je niet te veel bezig
moet zijn met wie jouw naaste is, maar dat je zelf een naaste moet worden voor een ieder (vriend en vijand)
die je op je levensweg tegenkomt. En dat betekent niet dat je er altijd moet zijn voor een ander. Als mens
heb je ook je beperkingen. Als het ten koste gaat van jezelf, kun je geen naaste meer zijn.
De tweede ochtend op 16 maart hebben we met elkaar de ‘“10-woorden voor een kerk die toekomst heeft’
besproken. Naar aanleiding van dit gesprek vonden we de volgende woorden van toepassing op onze
gemeente, nu en in de toekomst:
Een kerk die toekomst heeft:

- is blij dat zij bestaat.

- gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.

- wil in de dorpsgemeenschap aanwezig zijn en probeert daarbij aan te sluiten bij de activiteiten die in

het dorp wordt georganiseerd.

- durft naar buiten te treden zodat ook niet-kerkleden zich thuis voelen.

- betrekt en ondersteunt vrijwilligers bij uitvoerende taken.
De deelnemers kwamen nog tot de volgende aanvullingen:
Een kerk die toekomst heeft:

- heeft ruimte voor elkaar.

- ziet naar elkaar om.

- zoekt verbondenheid met elkaar en met God.
Beide ochtenden waren gezellige en inspirerende bijeenkomsten.

Gemeenteavond 8 maart 2022

Op 8 maart hadden we weer onze jaarlijkse gemeenteavond in de kerk van Dongjum.

Om 17.15 u. was er inloop met koffie of thee.

Om 17.30 u. begonnen we met ons voorgerecht (soep).

Detty de Jong-van der Bij uit Bitgummole van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) was deze avond
uitgenodigd om iets te vertellen over Kerk en Dementie.

Haar presentatie ging over: hoe herken je dementie, hoe ga je om met mensen met dementie, wat zijn de
gevolgen voor de mens met dementie én de naasten, het rouw-verliesverwerking, wat kun je als kerk
betekenen voor de mens met dementie en zijn naasten en wat kan de mantelzorger/partner zelf ondernemen
om naast de zorg van de mens met dementie ook te zorgen voor zichzelf.

Na de presentatie werden er vragen gesteld en ervaringen met elkaar gedeeld. Na de mooie presentatie van
Detty zetten we onze maaltijd voort met het hoofdgerecht (broodjes). De maaltijd hebben we afgesloten met
het nagerecht (fruit). Tot slot hebben we lied 981 uit het nieuwe liedboek gezongen ‘Zolang er mensen zijn

op aarde’.
Zolang er mensen zijn op aarde, Gij voedt de vogels in de bomen,
zolang de aarde vruchten geetft, Gij kleedt de bloemen op het veld,
zolang zijt Gij ons aller Vader, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
wij danken U voor al wat leeft. En al mijn dagen zijn geteld.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.




Paasgebed

God, we danken U dat het Pasen is. U bent opgestaan en daarom mogen we hopen op mooie dingen die
nog gaan komen, omdat U ons die hoop geeft.

Wij vragen aan U of U ons een blij hart wil geven, zodat we de mooie dingen zien die er zijn.

Zodat we ondanks spannende en verdrietige dingen toch dankbaar mogen zijn.

Maar God, we weten ook dat het soms spannend en moeilijk is in het leven.
Wees daarom dichtbij ons als we bang, ziek, verdrietig of alleen zijn.
Geef ons de kracht die we nodig hebben.




