PROTESTANTSE GEMEENTE

RIED-SKINGEN C.A.

Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009 alistork67@gmail.com
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl

Website: pkn.ried-skingen.nl
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Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:

G. de Vries Diaken 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com

J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com

O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl

M. de Vries Diaken 06-23171911 annejet22 @gmail.com

A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp.kappers@gmail.com

M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 meinevdwal@outlook.com

B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwiima@zweins-fr.nl

J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl
Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69
Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 10 december 2023

Mutaties

Peins Nieuwe bewoners Peter en Aukje Spieksma
fam. Sj. Van Althuis
Frans Nieuwenhof en Wiegertje v/d Spoel
Bjorn en Jetze Sieling
Gino en Herma v Buren

Zweins Geboren Douwe, zoon van Piet en Selma Hibma

Boer Overleden Siemie Visser-Santstra

Dongjum Geen mutaties

Ried Ziekenhuis Nu weer thuis: Line Bouma

Skingen Geen mutaties

Skalsum Geen mutaties

Slappeterp | Geen mutaties

ontvangen

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer Mevr. G. v.d. Wal Tel. 0517-269403
Dongjum Mevr. R. Tichelaar Tel. 06-40323969
Peins Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660
Ried Mevr. Tj. de Jong Tel. 0517-269401
Schalsum Mevr. A. Sytsma Tel. 0517-394744
Slappeterp Dhr. L. Kodde Tel. 0518-451407
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653
Zweins Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209
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Kerkdiensten.

24 september Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Meuvr. . A. Stork
collecte: Vredeswerk
1 oktober Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Kerk en Israel
8 oktober Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Missionair Werk
15 oktober Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema
m.m.v. de Cantorij Harlingen collecte: Kerkvoogdij
22 oktober Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Werelddiaconaat
29 oktober Ried. Walburgakerk 9.30 uur Drs. J.L. de Haan
collecte: Kerkvoogdij
5 november Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp
collecte: Najaarszending
12 november Zweins. Reginakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Werelddiaconaat
19 november Zweins. Reginakerk 9.30 uur Mevr. L. de Vries
collecte: Kerkvoogdij
26 november Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
Eeuwigheidszondag collecte: Pastoraat
m.m.v. fam. Postma-Kwant
3 december Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling
collecte: Kinderen in de knel
10 december Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork
collecte: Kinderen in de knel
17 december Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Binnenlandsdiaconaat
24 december Ried. Walburgakerk 19.30 uur Mevr. . A. Stork
Avonddienst collecte: Kinderen en Jongeren
25 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ried. Walburgakerk
Kerstdienst collecte: Kinderen in de knel
m.m.v. Trekzakgroep
31 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Da.Y. Hiemstra

collecte: Kerkvoogdij

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te

drinken.




Van de pastor

Bergen verzetten

Een oud chinees verhaal vertelt ons over een arme boer die samen met zijn vrouw en kinderen op het land
van een rijke man werkte. Het werk was verschrikkelijk zwaar en ze kregen er te weinig geld voor. Hele
dagen zwoegen en het maakte niet uit of ze harder gingen werken.

Ze kregen er niet méér geld om en bleven arm. De oudste zoon zei op een avond dat hij niet meer voor die
gierige rijke man wilde werken en stelde zijn vader voor om een eigen stuk land te gaan zoeken. Zo gezegd,
zo gedaan.

Na een lange reis kwamen ze uiteindelijk bij de grond waar ook hun voorouders een tijd lang hadden
gewoond en gewerkt. Waarom hun voorouders daar ooit weg waren gegaan, was nooit duidelijk geworden.
Het was een mooi vruchtbaar land, maar er groeide niet veel, want de zon scheen er nooit. Het land lag in
de schaduw van twee hoge bergen. De arme boer zei: ‘In mijn lange leven heb ik veel stenen de berg zien
afrollen, maar geen enkele rolde de berg op.

Kom, wij gaan aan het werk en breken de bergen af.’

De mensen uit de omgeving die zagen dat de arme man met zijn gezin begonnen waren met het afbreken
van de bergen, lachten hen uit en zeiden: ‘Mensen kunnen geen bergen verzetten.’

De arme boer antwoordde: ‘Wat mensen alléén niet kunnen, kunnen veel mensen samen wel. Wat niet in
€én jaar kan, kan wel in honderd jaar. Ik zal die bergen niet zien verdwijnen, maar mijn kinderen zullen het
zien of anders mijn kleinkinderen of achterkleinkinderen.’

En zo werkte zijn familie, generaties lang, aan het afbreken van de bergen. De mensen uit de omgeving
gingen er langzamerhand ook in geloven en hielpen mee. Jaren gingen voorbij. De arme boer heeft de
bergen nooit zien verdwijnen, maar voordat hij stierf zag hij wel dat ze elk jaar iets lager waren geworden.
Elke zomer scheen de zon langer op het land, waardoor er steeds meer kon groeien.




Een nieuw seizoen ligt voor ons. Een seizoen waarop we als gemeente opnieuw de prachtige boodschap
van het evangelie mogen uitdragen in woord en daad. Door allerlei activiteiten, zoals de kerkdiensten en de
Open Kerk, de regionale gesprekskring en Stap voor Stap wandelingen, het bezoekwerk en de
gemeenteavonden, willen we die boodschap van Gods liefde voor alle mensen doorgeven aan anderen. Dat
bovenstaand verhaal ons daarbij mag blijven bemoedigen en inspireren.

Het thema dat de landelijk kerk ons dit nieuwe seizoen aanreikt, is:

‘Ga mee!’ - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Daarom een oproep aan u en jullie allen:
‘Ga mee!’ - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Ook als u geen kerklid bent, bent u van harte welkom om met ons mee te doen.
Want: Wat mensen alléén niet kunnen, kunnen veel mensen samen wel. Wat niet in één jaar kan, kan wel in
honderd jaar.

Tot slot wil ik afsluiten met een prachtig lied uit het Nieuwe Liedboek, nummer 416.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn. ga met God

en Hij 2al met je 2ijn
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden, 4
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. '
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ali Stork




Kerkdiensten

Terugblik Tantsjinst 23 juli 2023

Op 23 juli waren we van harte welkom om bij Bauke en Tjitske de Jong in Ried onze Tuntsjinst te houden.
Dit jaar zat het weer niet mee en hebben we onze Tuntsjinst in de schuur gehouden. Wat ook weer zijn heel
eigen sfeer had. De Tuntsjinst werd dus een Skuorretsjinst. Het mocht de pret niet drukken. Dankzij de
muziek van het koperensemble Harlingen/Bolsward en de sfeer die Tjitske en Bauke in de schuur hadden
gecreéerd werd het een geslaagde dienst.

Ook de collecte had een mooie opbrengst. Daarover leest u elders in dit kerkblad.

Alle mensen die deze dienst mogelijk hebben gemaakt, willen wij, vanaf deze plaats, nog heel hartelijk
bedanken voor hun inzet. Het vergt toch wel wat voorbereiding en zonder hen was het zeker niet gelukt.
Nogmaals: Tige Tank!

Bijzondere diensten

Zondag 15 oktober m.m.v. Cantorij Harlingen

Op zondag 15 oktober zal de Cantorij uit Harlingen haar medewerking verlenen aan de dienst. De organist is
Klaas Hoek en voorganger is mevrouw Christa Akkerboom-Hondema. Het belooft een bijzondere dienst te
worden. Komt allen!

Zondag 5 november 2023 Oogstdienst

Op 5 november houden we weer onze jaarlijkse oogstdienst. Wij zijn God dankbaar dat wij elke dag eten op
tafel hebben, maar tegelijk weten we dat dat niet voor iedereen geldt. Onze dankbaarheid laten we zien door
aan het einde van de dienst weer de traditionele fruitbakjes uit te delen. Voorganger is ds. Han Dondorp.

Zondag 26 november 2023 Eeuwigheidszondag

Op 26 november a.s. is het Eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We gedenken de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Deze zondag gaat het niet alleen over de dood, maar we staan ook stil bij een nieuw begin. Het geloof biedt
ons een nieuw perspectief, een nieuw uitzicht, dat verbonden is met de adventsperiode, dat direct na deze
zondag begint. De vier weken voor kerst.

Op de Eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van dood naar leven gemaakt.

Voor elk dorp zal een kaars worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars, voor de overledenen uit
dat dorp. Zo willen we hen allen toevertrouwen aan de Eeuwige. Ook is er voor een ieder de gelegenheid om
een kaarsje voor een dierbare aan te steken en zijn of haar naam te noemen.

Muzikale medewerking zal verleend worden door echtpaar Postma-Kwant op fluit en orgel.

U bent van harte welkom om dit met ons mee te beleven. Ook als u geen kerklid bent. Weet u welkom.

Zondag 3 december 2023 Eerste Adventszondag

Zondag 3 december begint de adventsperiode. Het is een periode waarin we langzaam toeleven naar het
licht van Kerst, het licht dat zal schijnen op de stal van Bethlehem waar het kindje Jezus wordt geboren. De
adventsperiode bestaat uit de 4 weken voor Kerst. Elke zondag steken we een kaarsje aan aan de
Paaskaars. Het licht verdwijnt het donker totdat het Kerst wordt en het volle licht van Christus over ons zal
schijnen. U bent van harte welkom om met ons de weg naar Kerst te gaan.

Open Kerk

Op de zaterdag voorafgaande aan de Eeuwigheidszondag, zaterdag 25 november a.s., zullen we de kerk
van Dongjum openstellen voor mensen die behoefte hebben om even stil te zijn en een kaarsje willen
aansteken voor een overleden dierbare, voor moeilijke situaties of voor wereldse zaken. U bent van harte
welkom tussen 14.00 u. en 17.00 u. op zaterdag 25 november in de Donatuskerk van Dongjum.

Bezoekwerk
Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand
van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.




Pastoralia

Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een
dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in het
ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die een medisch traject in het vooruitzicht hebben. Wij wensen
allen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen
mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode.

De mensen die de afgelopen maanden een verjaardag, huwelijksdag of andere blijde gebeurtenis mochten
vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.

Bedankt

Bedankt beste mensen voor bloemen en aandacht in schrijven, telefoontjes en gebed.
Het is mij tot geweldige steun.
Alle Idsardi en Hinke yn neitins

Terugblik gemeente uitje 3 september 2023

Op 3 september hadden we weer ons jaarlijkse gemeente uitje. We vertrokken om 12.00 uur bij de kerk van
Ried naar Birdaard om daar te lunchen in It Posthus. Daarna zijn we naar de Terp van Hegebeintum
gegaan. We hebben daar het bezoekerscentrum en de kerk bezichtigd. Prachtig om te lezen en te horen
over het ontstaan van de terpen in Fryslan en de geschiedenis van de kerk van Hegebeintum. We sloten het
uitje af met een korte vesper in de kerk van Feinsum (Finkum). Het was stralend mooi weer en wat was het
fijn om als gemeente op een ongedwongen en gezellige manier zo het seizoen te beginnen.

Gemeenteavond 1 november 2023

Op woensdag 1 november houden we weer onze tweede gemeenteavond van dit jaar.

Het programma van de avond is nog niet helemaal bekend, maar de eerste helft zal er een spreker zijn en
de tweede helft van de avond willen we vullen met een gezellige nazit met een hapje en een drankje. We
beginnen om 19.30 uur in de Walburgakerk van Ried.

Regionale activiteiten

Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.

De regionale gesprekskring is voor de eerste keer bij elkaar geweest op donderdag 14 september.
Tijdens onze bijeenkomsten bespreken we elke keer een onderwerp die te maken heeft met geloven en
kerk-zijn.

De tweede bijeenkomst is op donderdag 12 oktober om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te
Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?

Dat kunt u zich opgeven bij Ali Stork, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

De overige data zijn: de donderdagen 9 november 2023, 7 december 2022, 11 januari 2024, 8 februari
2024, 14 maart 2024 om 14.00 u.

Stap voor Stap

Ook dit seizoen gaan we weer met elkaar wandelen met onze buurgemeenten Dronryp e.o.,
Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Berltsum, Ried-Skingen c.a. en gastgemeenten. Onze Stap-
voor-Stap wandelingen zullen plaatsvinden in en rondom verschillende dorpen. En wel op 8 oktober 2023
(de najaarswandeling) en op 17 maart 2024 (voorjaarswandeling)

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten
wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 kilometer is er tijd en ruimte om met
elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn. We beginnen om
14.00 uur. Waar we precies gaan wandelen is nu nog niet bekend. Als u mee wilt wandelen, kunt u zich
opgeven bij Ali Stork en dan krijgt u tegen die tijd een uitnodiging.

De begeleiding is in handen van Ali Stork (kerkelijk werker Ried-Skingen en Dronryp) en ds. Jeroen van
Olffen (Menaam)
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Inspiratie weekend Terschelling

Onder het motto 'Geloven in beweging' vindt van 20 t/m 22 oktober het Inspiratiefestival op Terschelling
plaats. Het is het moment om - samen met je kerkenraad , vrienden of gemeenteleden - geestelijk uit te
waaien en op zoek te gaan naar nieuwe inspiratie

Geloofsopfrisser

Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van
geloof, kerk en samenleving. Deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving kunnen zich een
weekend lang laten inspireren door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand. Het
programma biedt een mix aan activiteiten die een opfrisser zijn voor persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk.

Aanmelden

Het Inspiratiefestival wordt georganiseerd door de kerken op Terschelling, in samenwerking met de
Protestantse Kerk, de Protestantse Theologische Universiteit en de Raad van Kerken Nederland. Meer
informatie en aanmelden via inspiratiefestival-terschelling.nl.

Op de fiets naar Parijs voor het MS Fonds

Op maandag 24 juli zijn we begonnen aan de eerste etappe van onze fietstocht naar Parijs. De tassen
hebben we bij heit en mem in de auto gezet, want zij hebben ons de hele week gevolgd met de auto en
vouwwagen (of eigenlijk servicewagen en ons rijdende hotel). Via Easterlittens en Sneek zijn we naar
Lemmer gefietst, daarna een saai stuk door de polder. Met harde tegenwind hadden we gelukkig al rekening
gehouden, want die kregen we ook. Vanaf Nunspeet zijn we door de bossen naar Otterlo gefietst, ons eerste
stop.

Dinsdag zijn we van Otterlo naar Bergeijk gefietst, deze dag hadden we de wind in de rug. Voorbij
Wageningen zijn we met een pont de Neder-Rijn overgestoken. Bij Dodewaard zijn we over de Waal gegaan
en bij Megen zijn we de Maas overgestoken. Toen waren we al snel in Bergeijk waar heit en mem alweer
klaarstonden op de camping.

Woensdag zijn we van Bergeijk naar Charleroi gefietst. Dat de wegen in Belgié niet zo zijn als die in
Nederland is natuurlijk algemeen bekend, dat werd ook snel bevestigd. In Charleroi hebben we in een hotel
overnacht. Het is een grijze, uitgestorven stad en overal waar je Kijkt is veel achterstallig onderhoud.

Donderdagochtend moesten we nog een heel stuk fietsen voordat we (eindelijk) uit Charleroi waren, daarna
werd de omgeving mooier. Gelukkig maar, want het weer werd alleen maar slechter.
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We hebben de hele dag harde tegenwind en regen gehad. De hoogteverschillen werden steeds groter en na
45 km zijn we de Franse grens overgegaan. In Frankrijk was er gelukkig beter asfalt. Heit en mem stonden
gelukkig al klaar op de camping in Guise. Daar konden we lekker warm douchen en onze schoenen en
jasjes drogen met een féhn.

Vrijdag begon weer met regen en harde wind. De route van deze dag was mooier dan het weer, veel kleine
weggetjes langs typische Franse landschappen. Onderweg kwamen we langs leuke dorpjes, maisvelden en
velden vol met zonnebloemen. In de middag werd het wat warmer en gelukkig ook droger. We hebben
overnacht in Pierrefonds. We waren elke dag rond 4 uur op de camping, daar zorgde heit er elke dag voor
dat onze fietsen weer in orde waren voor de volgende dag. Mem zorgde voor het eten, en we konden
gezellig kletsen over wat we allemaal meemaakten elke dag op de fiets.

Zaterdagochtend zijn we begonnen aan het laatste stuk. Voor het eerste tijdens onze tocht zijn we
vertrokken zonder regenjas. De zon brak een beetje door ’s ochtends en het werd warmer. De route begon
met een paar pittige klimmetjes, maar de omgeving was prachtig. Deze dag, de laatste dag, was het zo ver,
na 30 km kregen we een lekke band. Toen hebben we
de hulplijn ingeschakeld en heit en mem gebeld. Na
een half uurtje waren zij bij ons en hebben we de band
vervangen en opgepompt. Daarna konden we weer
verder fietsen.

We zijn langs het vliegveld Charles de Gaulle gefietst,
om de paar minuten zagen we een vliegtuig. Dat we
toen echt dichter in de buurt van Parijs kwamen voelde
heel onwerkelijk.

De hele week onderweg en dan ineens zo dichtbij. Bij
het dorpje Gressy begon het fietspad langs Canal de
I'Ourcq. We hebben 22 km over dit fietspad gefietst en
zo zijn we door de voorsteden van Parijs gegaan
zonder dat we het echt doorhadden. Het fietspad ging
langs het water, door parken en was omringd door
bomen. Daarna fietsten we echt dwars door de stad.
Over Gare du Nord, dwars over Place De La
Concorde, langs Invalides (waar Napoleon ligt) en over
de Seine naar de Eiffeltoren, waar we verrast werden
door heit en mem en onze vrienden. Wat een onthaal!
Van een afstandje zagen we ze al staan. Met een hoop
gejuich en de Friese vlag werden we begroet.

Toen de onthulling van het opgehaalde bedrag: €
7887,- en nu ondertussen zelfs al € 8117,-. Een heel
bijzonder moment, want dit is waarvoor we gefietst
hebben!

We zijn iedereen die heeft gedoneerd ontzettend dankbaar, gemeente Ried/Skingen ontzettend bedankt
voor de collecte bij de tuindienst voor het MS fonds. In totaal is er een prachtig bedrag opgehaald van €
550,00.

Dit geld is een geweldige bijdrage aan een toekomst zonder MS.




Henk Sloots: Oude stenen bij de kerk van Ried

Tijdens het delven van een graf aan de noordkant van de kerk van Ried kwam laatst een groot, modderig
stuk steen naar boven, dat terechtkwam op de storthoop achter de toren. Daar spoelde de regen het schoon,
waarna het door zijn opvallend rode kleur de aandacht trok. Het blijkt om een stuk rode zandsteen te gaan
en het is niet zomaar een stuk steen. De vorm en de steensoort maken duidelijk dat het een deel is van een
middeleeuwse grafkist, een zogenaamde sarcofaag. Het is het hoofdeind van het deksel dat op de kist heeft
gelegen. Deze sarcofagen waren in de middeleeuwen in trek om belangrijke personen, vaak priesters, in te
begraven. Geestelijken waren afkomstig uit de bovenlaag van de samenleving en beschikten zodoende over
de middelen om zo’n — dure — stenen doodskist te kunnen betalen. Je moest daarvoor letterlijk en figuurlijk
steen-rijk zijn. In de periode zo tussen 1100 en 1300 werden sarcofagen van rode zandsteen gemaakt in
Duitsland, in het midden-Rijngebied. Via de Rijn en de 1Jssel werden ze vervoerd naar onze streken. In die
tijd werd uit Duitsland veel tufsteen aangevoerd voor de bouw van de eerste stenen kerken en de op
voorraad gemaakte sarcofagen werden als aanvullende vracht meegenomen. Toen men vanaf circa 1250
hier baksteen leerde te maken, hield de aanvoer van tufsteen uit Duitsland op en kwamen er ook geen
sarcofagen meer hierheen. Het fragment van het kerkhof moet dan ook al voor die tijd naar Ried gekomen
zZijn. Toen zal er al een kerk hebben gestaan, een voorloper van de huidige, waarover verder niets bekend is.
Dat klopt wel, want in een oorkonde uit de tweede helft van dertiende eeuw tijd wordt de kerk van Ried al
genoemd.

Er is nog een stuk rode zandsteen, dat ook uit de tijd rond het jaar 1200 dateert. Het ligt in de kerk, bij de
deur waardoor je vanuit de voorkerk in de toren kunt komen. Het dient nu als vloerverharding, maar in de
middeleeuwen had een heel andere functie. Een gewijde functie zelfs. Het was geen grafsteen, maar het
kerkaltaar. Het stond in het koorgedeelte van de kerk, dat is aan de oostkant, waar nu de preekstoel staat.
Voor de Reformatie in 1580, toen iedereen nog katholiek was, had iedere kerk een altaar, ook die van Ried.
Meestal was dit een rechthoekige zandstenen plaat. Op de vier hoeken en in het midden werden hierin
kleine wijdingskruisjes aangebracht. Die symboliseren de wonden van Christus aan het kruis. Pastoors
werden vaak voor het altaar, in de kerk dus, begraven. Onder de moderne tegelvloer in het koor ligt nog
altijd de grafzerk van Rein Ameszoon, die hier pastoor was tot zijn overlijden in 1551. Na de Reformatie
verloor het altaar zijn functie en werd het afgedankt. Weggooien was destijds zonde, dus kreeg de steen een
tweede leven als vloertegel.




23 juli 2023




Gemeente uitstapje 3 september

Verzamelen in Ried, lunchen in Burdaard, bezoek Hegebeintum en een afsluitende vesper in de

kerk van Feinsum (Finkum).




