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Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009
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Website: pkn.ried-skingen.nl

alistork67@gmail.com

geartsje.vries@gmail.com
pkn@ried-skingen.nl



mailto:alistork67@gmail.com
mailto:0518-451590%20%09geartsje.vries@gmail.com
mailto:pkn@ried-skingen.nl

IR o>

Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:

G. de Vries Diaken 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com

J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com

O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl

M. de Vries Diaken 06-23171911 annejet22 @gmail.com

A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp.kappers@gmail.com
M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 meinevdwal@outlook.com

B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwijma@zweins-fr.nl

J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:
Mevr. M. van der Pol: vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com Tel: 06 22930719

Dhr. G. Boskma vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com Tel: 06 38391617
Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69
Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand

Mutaties
Peins Nieuwe bewoners Joost Roskamp en Els Everes
fam. Ivo Christov en Gerbrich Yntema
Zweins Geen mutaties
Boer Ziekenhuis Marianne Goedendorp, inmiddels weer thuis.
Dongjum Ziekenhuis Reinie Tichelaar
Ried Geen mutaties
Skingen Geen mutaties
Skalsum Geen mutaties
Slappeterp | Geen mutaties

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:

Boer Mevr. G. v.d. Wal Tel. 0517-269403
Dongjum Mevr. R. Tichelaar Tel. 06-40323969
Peins Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660
Ried Mevr. Tj. de Jong Tel. 0517-269401
Schalsum Mevr. A. Sytsma Tel. 0517-394744
Slappeterp Mevr. G. de Vries Tel: 0518-451590
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653
Zweins Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 7 december 2025
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Kerkdiensten.

Datum Plaats Tijd Voorganger / Organist
5 oktober Dongjum. Donatuskerk | 9.30 uur Mevr. M.Gort-Terpstra/ A. Pennaertz
collecte: Werelddiaconaat: Israél
12 oktober Dongjum. Donatuskerk | 9.30 uur Drs. J. de Haan/ A. de Boer
collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
19 oktober Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / K. Hoek
m.m.v. Corrie Bouma op collecte: Werelddiaconaat: Bangladesh
dwarsfluit
26 oktober Ried. Walburgakerk 9.30 uur Da. Y Hiemstra /.B. v/d Meer
Fryske Tsjinst collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
2 november Zweins. Reginakerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema/ A. Pennaertz
collecte: Najaarszending: China
9 november Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / B.v/d Meer
Oogstdienst collecte: Werelddiaconaat
16 november Slappeterp. 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp / K. Hoek
Dionysiuskerk collecte: Diaconie en Kerkvoogdij
23 november Slappeterp. 9.30 uur Mevr..A. Stork / Postma en Kwant op fluit.
Dionysiuskerk collecte: Pastoraat
Eeuwigheidszondag
30 november Dongjum. 9.30 uur Ds. L. Westra/ A. de Boer
Donatuskerk,1® Advent, collecte: Zending
Fryske Tsjinst
7 december Dongjum. Donatuskerk | 9.30 uur Ds. J. Kamerling / K. Hoek
collecte: Werelddiaconaat
14 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / B.v/d Meer
H. A collecte : Diaconie
21 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp / K. Hoek
collecte: Jonge Generatie
24 december Skingen. Stevenskerk Mevr. A. Stork / B. v/d Meer
woensdag Kerstnachtdienst
m.m.v. Sing Inn
25 december Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / A. de Boer
Kerst collecte:Kinderen in de knel
28 december Slappeterp. 9.30 uur Drs. P. Vermaat / K. Hoek

Dionysiuskerk

collecte: Diaconie en Kerkvoogdij

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie
of thee te drinken.




Van de pastor

'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

Dit is het nieuwe jaarthema dat de landelijke kerk ons aanreikt om in het nieuwe seizoen mee aan de

slag te gaan.

Het jaarthema wil ons uitdagen om als gemeente bewust aandacht te schenken aan de onverwachte

manieren waarop de Geest zichtbaar wordt, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het wil ons stimu-
leren om ontvankelijk te zijn en open te staan voor Gods aanwezigheid in het alledaagse leven en dat
wij herkennen hoe de Geest werkt.

"Gods Geest is altijd in beweging en vindt steeds nieuwe, verrassende wegen," aldus scriba René de
Reuver. "Dit jaarthema nodigt ons uit om met verwondering te kijken naar wat er om ons heen gebeurt
en te ontdekken hoe de Geest werkzaam is in kerk én samenleving. Het gaat erom dat we als ge-
meenten leren meebewegen met Gods missie en ons laten verrassen door zijn creatieve werk in het
leven van alledag."

Jaarthema 2025-2026 nodigt uit tot verwondering

Ook in het nieuwe seizoen willen we samen Gods Geest ontdekken in de bijeenkomsten die we hou-
den. Dat kunnen de kerkdiensten zijn, maar ook de gespreksochtenden, tijdens het koffiedrinken, een
gesprekskring, een één-op-€én gesprek of de Stap voor Stap wandeling. We hopen zo geinspireerd te
blijven en op zoek te blijven gaan naar waar en hoe de Geest zich laat zien. Zo mogen wij ons verbon-
den weten met elkaar en met God.

Marijke de Bruijne heeft een prachtig lied over de Geest van God geschreven. Het staat in het Nieuwe
Liedboek 691 ‘De Geest van God waait als een wind'.
Vers 3 van dit lied geef ik hier graag aan u en jullie mee.

In stilte werkt de Geest van God,

stuwt voort met zachte krachten,

een wijze moeder die ons hoedt,

een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,

doet mensen weer elkaar verstaan,

omgeeft ons als een mantel. Ali Stork




Verhaal ‘Een frisse wind’

Het kwam niet doordat er teveel mensen in de kamer zaten of doordat de kamer te klein was. Het was
door wat de mensen zeiden, daardoor rook het er zo muf.

Waar die mensen over spraken? Zij praatten over God. ‘God is de God van de rijke mensen’, be-
weerde een deftige dame. ‘Hij heeft de rijke mensen rijk gemaakt omdat het hele goede mensen zijn.
De arme mensen zijn slechte mensen. Anders had God ze wel rijk gemaakt, nietwaar?’ De anderen
knikten instemmend. Tegen de woorden van de deftige dame kon toch geen verstandig mens iets in-
brengen?

Een jongeman nam het woord: ‘God is ook de God van de sterke en jonge mensen. God houdt niet
van mensen die niks kunnen, van bejaarden of zieken. Die kosten alleen maar geld. Dat is zonde. En
God houdt niet van zonde.” De anderen knikten weer instemmend. Ook al was deze jongeman nog
heel jong, hij kon erg wijze dingen zeggen, vonden ze. Tegen zijn wijze woorden kon toch geen wel-
denkend mens iets inbrengen?

Een geleerd heer mengde zich ook in het gesprek. Aan zijn strenge gezicht kon je zien dat hij geen
tegenspraak duldde. Hij zei: ‘Ik heb er lang over nagedacht, maar nu weet ik het zeker: God is de God
van blanke mensen, niet van donkere. Melk is immers licht, water is licht en Jezus was blank.” Allen
waren het roerend met hem eens. Wat had de geleerde verstandig gesproken. Daar kon toch niemand
iets tegen inbrengen?

Nadat de mensen nog gezellig een tijdje bij elkaar hadden gezeten en naar hun idee veel wijze dingen
hadden gezegd, kwam het moment om naar huis te gaan. Ze pakten hun jassen en gingen één voor
één de deur uit. Maar er bleef iemand achter. lemand die onopgemerkt was gebleven, niets had ge-
zegd maar wel alles had gehoord. Dat was een engel. Hij hield allebei zijn vleugels voor zijn neus.
Waarom? Omdat hij het in die kamer zo vreselijk muf vond ruiken. De flarden van het gesprek hingen
overal en stonken naar opgeklopte lucht en kouwe kak.

Het gezicht van de engel was rood aangelopen, zo kwaad was hij om al die domme woorden. Hij
opende de ramen van de kamer. De engel haalde diep adem, heel diep, en met een allemachtig
krachtige ademstoot blies hij in één keer alle stinkende woorden uit de kamer weg.

Buiten dwarrelde het stof op, bomen bogen door, bladeren werden de lucht ingeblazen. De lucht in de
kamer rook daarna weer heerlijk fris dankzij de stormachtige ademstoot van de engel. De engel had
zo hard geblazen dat de wind, die toen begon te waaien nooit meer is uitgewaaid.

Soms strijkt die wind als een frisse bries langs mensen heen. Wie die bries voelt, weet opeens zeker:
God is een God voor alle mensen, niet alleen van rijke, sterke of blanke. Die bries waait nog elke dag.

(Uit: Stephan de Jong, De droom van de generaal en andere verhalen bij thema’s uit de bijbel, Kok,
Kampen, 2002, pp. 87-88)




Terugblik kerkdiensten

Zondag 10 augustus 2025

Op zondag 10 augustus konden we in de Mariakerk van Boer genieten van de prachtige liederen die
Fransesco Arriu uit Schalsum zong en op zijn gitaar speelde. Het was een feestelijke dienst waar we
met veel plezier op terug kunnen kijken.

Kerkdiensten

Zondag 19 oktober 2025

In de dienst van 19 oktober zal Corry Bouma uit Dronryp op dwarsfluit haar muzikale medewerking
verlenen. Al eens eerder heeft zii meegedaan aan een dienst. De organist is Klaas Hoek. De dienst
begint om 09.30 uur in de Walburgakerk te Ried.

Zondag 9 november 2025 Oogstdienst

Zondag 9 november houden we weer onze jaarlijkse oogstdienst. Deze keer in de Walburgakerk in
Ried. Wij zijn God dankbaar dat wij elke dag eten op tafel hebben, maar tegelijk weten we dat dat niet
voor iedereen geldt. Onze dankbaarheid laten we zien door aan het einde van de dienst weer de tradi-
tionele fruitbakjes uit te delen. Na de dienst staat er een tweede bakje koffie voor u klaar, want na de
dienst houden we onze gemeentebijeenkomst (gemeenteavond). Zie verderop in dit Kerkblad. U bent
van harte uitgenodigd.

Zondag 23 november 2025 Eeuwigheidszondag
Op 23 november a.s. is het Eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We gedenken de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Deze zondag gaat het niet alleen over de dood, maar we staan ook stil bij een nieuw begin. Het geloof
biedt ons een nieuw perspectief, een nieuw uitzicht, dat verbonden is met de adventsperiode, dat di-
rect na deze zondag begint. De vier weken voor kerst.

Op de Eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van dood naar leven gemaakt.

Voor elk dorp zal een kaars worden aangestoken
aan het licht van de Paaskaars, voor de overle-
denen uit dat dorp. Zo willen we hen allen toever-
trouwen aan de Eeuwige. Ook is er voor een ie-
der de gelegenheid om een kaarsje voor een
dierbare aan te steken en zijn of haar naam te
noemen. Muzikale medewerking zal verleend
worden door echtpaar Postma-Kwant op fluit en
orgel. En we komen om 09.30 uur bij elkaar in de
Dionysiuskerk van Slappeterp. U bent van harte
welkom om dit met ons mee te beleven. Ook als
u geen kerklid bent. Weet u welkom.




Zondag 30 november 2025 Eerste Adventszondag

Zondag 30 november begint de adventsperiode. Het is een periode waarin we langzaam toeleven
naar het licht van Kerst, het licht dat zal schijnen op de stal van Bethlehem waar het kindje Jezus
wordt geboren. De adventsperiode bestaat uit de 4 weken voor Kerst. Elke zondag steken we een
kaars aan. Het licht verdrijft het donker, totdat het Kerst wordt en het volle licht van Christus over ons
zal schijnen.

Ds. Liuwe Westra gaat voor in de dienst en het zal een Fryske tsjinst zijn. We komen samen in de Do-
natuskerk van Dongjum. U bent van harte welkom om met ons de weg naar Kerst te gaan.

Bezoekwerk
Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of ie-
mand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.

Pastoralia

Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een
dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in
het ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die bezig zijn met een medisch traject of in het vooruit-
zicht hebben. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden.
Dat zij mogen weten dat God dichtbij is in deze voor hen moeilijke periode.

De mensen die de afgelopen maanden hun een verjaardag, huwelijksjubileum of andere blijde gebeur-
tenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten
meemaken.

Huwelijksjubilea

Op 23 september waren Henk en Elizabeth de Valk-Weijers uit Slappeterp 40 jaar getrouwd. Wij wen-
sen hen nog vele jaren in gezondheid en geluk toe.

Op 9 oktober zijn Jan en Jetske Plantinga-Terpstra uit Dongjum 50 jaar getrouwd. Samen met hen zijn
wij dankbaar dat ze al zo lang lief en leed met elkaar mochten delen.

Gemeenteleden die elders verblijven
Mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma, Dorpsstraat 10 in Skalsum, verblijft in Woorzorgcentrum Westerpoort,
afd. Earst, kamer 1, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker.

Terugblik Gemeente uitje 7 september 2025

Op zondag 7 september rond de klok van 12.00 uur vertrokken we met ongeveer 35 mensen richting
de Teetun fan Slappeterp voor een heerlijke lunch. We konden mooi buiten zitten, want de zon scheen
en de temperatuur was goed. Na de lunch vertrokken we naar het Museum van Joure. In en rond het
museum konden we de geschiedenis van Douwe Egberts koffie en thee, Fries klokken, drukkerij en
metaal bezichtigen. Rond 16.15 uur vertrokken we naar het kerkje van Easterlittens waar we de dag
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afsloten met een vesper waarin Johannes 20:19-22 centraal stond. Het verhaal waarin de leerlingen
van Jezus de Heilige Geest ontvangen. Zo mochten ook wij horen dat Gods Geest in ons is en met
ons mee gaat en ons de kracht geeft om op te staan tegen onrecht en om in vrede onze levensweg te
gaan.

Al met al hebben we genoten van wat we gezien en gehoord hebben en zijn we het nieuwe kerkelijk
seizoen van start gegaan met een gezellige en ongedwongen samenzijn. Zeker voor herhaling vat-
baar.

Gemeente‘avond’ zondag 9 november 2025

Jarenlang was het een goede gewoonte om op de dankdag voor gewas en arbeid een gemeente-
avond te houden. Een spreker werd uitgenodigd, financién besproken en de avond werd afgesloten
met een hapje en drankje. Helaas blijkt dat er de afgelopen jaren voor deze avond weinig of geen be-
langstelling meer is van gemeenteleden. Daarom hebben we de laatste keer een inloopspreekuur ge-
houden op een woensdagnamiddag. Ook hier kwamen weinig mensen. We zijn ons er van bewust dat
er mensen zijn die overdag niet kunnen vanwege werk of andere bezigheden. We hebben nu besloten
om de gemeenteavond te houden op zondagmorgen 9 november na de kerkdienst, rond 10.30 uur.
Dan willen we u ook graag informeren betreffende de toekomstvisie van onze gemeente.

De Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. is een kleine fusie gemeente van 8 dorpen.

leder dorp heeft een kerk en er is iedere zondagmorgen per toerbeurt een kerkdienst in één van die
kerken. Er is tot op heden een goed functionerende kerkraad die haar taken goed uitvoert.

We worden ondersteund door een kerkelijk werker die haar taak in de verkondiging en in het pastoraat
op een gewaardeerde wijze uitvoert.

Het kerkbezoek is vrij constant met een 20 tal bezoekers. De sfeer is gemoedelijk en vertrouwd.
Omdat er ook diaconaal bezit is kunnen er een hoop diaconale taken uitgevoerd worden.

De kerkvoogdij beheert 8 kerkhoven die nagenoeg kosten dekkend zijn.

Ondanks de opbrengsten van het bezit geeft het onderhoud en het gebruik van de eigen 4 kerken een
negatief resultaat. Toch is dit nog een tiental jaren zo vol te houden.

Als men er zo naar Kijkt zijn we nog een levensvatbare gemeente in verkondiging en in pastoraat.

Een gemeente die zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn historische erfenis en dienstbaar is aan
zijn leden en aan de kerkbezoekers. Een gemeente die een geestelijke en sociale rol vervult naar de
inwoners van de dorpen waaruit zij bestaat.

Toch is er een probleem!

Wie kan en wil de verantwoordelijkheid nemen om dit organisatorisch mogelijk te maken?

De huidige kerkenraad heeft aangegeven binnen 1 a 2 jaar te willen stoppen

De kerkenraad wil u graag deelgenoot maken van haar zorgen ten aanzien van de toekomst van onze
gemeente. U bent van harte welkom zondag 9 november na de dienst in de Walburgakerk te Ried

Open Kerk zaterdag 22 november 2025 in Slappeterp

Op de zaterdag voorafgaande aan de Eeuwigheidszondag, zaterdag 22 november a.s., zullen we de
kerk van Slappeterp openstellen voor mensen die behoefte hebben om even stil te zijn en een kaarsje
willen aansteken voor een overleden dierbare, voor moeilijke situaties of voor wereldse zaken. U bent
van harte welkom tussen 14.00 u. en 17.00 u. op zaterdag 23 november in de Dionysiuskerk van
Slappeterp.

Cursus Ali Stork

Op woensdag 15 en donderdag 16 oktober is Ali Stork afwezig in
verband met de cursus ‘En uw naam wordt een lied in mijn mond’.
Een verdiepingscursus over de liederen van Willem Barnard (1920-
2010) ter inspiratie voor de eredienst.

Bij dringende pastorale zaken tijdens deze dagen, kunt u contact op-
nemen met één van onderstaande kerkenraadsleden:

Onny Fokkema, 0518 452149, info@ried-skingen.nl of met

Geertje de Vries, 0518 451590, geartsje.vries@gmail.com

Zij weten wie van de collega predikanten/kerkelijk werkers beschik-
baar zijn op deze dagen.




Regionale activiteiten

Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.
De regionale gesprekskring komt weer bij elkaar op donderdag 9 oktober om 14.00 u. in de Molewjuk,
van Aismawei 19, te Bitgummole. Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u contact opnemen met
Ali Stork.

De overige data: van het seizoen zijn de donderdagen 13 november 2025, 11 december 2025, 15 ja-
nuari 2026, 12 februari 2026, 12 maart 2026 om 14.00 u. in de Molewjuk, J.H. van Aismawei 19 te Bit-
gummole.

Stap voor Stap wandeling

Op zondag 12 oktober 2025 houden we weer onze najaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We
doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum c.a., Berltsum
en Ried-Skingen c.a., Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie. We zijn deze keer welkom bij de
Protestantse Gemeente van Berltsum. We beginnen om 14.00 uur met een middaggebed in de Koe-
pelkerk. Daarna gaan we wandelen in en rondom Berltsum. Al wandelend overdenken we in stilte een
aantal bezinningsvragen, waarna we met elkaar van gedachten wisselen over wat de bezinningsvra-
gen bij ons hebben opgeroepen aan gedachten en gevoelens. Na de wandeling van ongeveer drie
kwartier staat er in het Centrum bij de Koepelkerk koffie en thee voor ons klaar en kunnen we elkaar
deelgenoot maken over het samen kerk zijn. Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan bent u van
harte welkom!

Parkeren kerk Skingen

Rondom de kerk van Skingen zijn weinig parkeerplekken voor auto’s.
Parkeren aan beide zijden van de weg tijdens de kerkdiensten heeft problemen opgeleverd voor
groter wegverkeer. Ook voor evt. hulpdiensten kan dit problemen geven (bijv. brandweerwagen)

Gelukkig zijn de families Adolfs (Boat Business) en Roersma (onderhoudsbedrijf) bereid gevonden om
hun terreinen beschikbaar te stellen voor het parkeren. Waarvoor dank! De auto’s bij Roersma voér
de achterste, dwarsstaande loods!

Bent u goed ter been, wilt u dan op hun terrein uw auto parkeren.
Houd er wel rekening mee dat de bewoners zelf vrije doorgang houden!
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‘Vraagt iemand u
waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’
(I Petrus 3:15, NBV21)

Appelboom

De zomer is voorbij, het kerkenwerk gaat weer beginnen: startzondag, jeugdwerk, leerhuis en allerlei
creatieve werkvormen worden uit de kast gehaald ter verdieping van ons geloof en verbreding van
onze gemeenschap. We moeten dat hoog houden, ook nu op het wereldtoneel zowel in het Oosten
als in het Westen de wolken zich samenpakken. ‘Ook als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan,
plantte ik vandaag nog een appelboom’, zou Luther ooit hebben gezegd. Dat beeld houd ik graag voor
ogen, bij al die schijnbaar onbetekenende dingen die we doen.

Kerkasiel Kampen

Wanneer u concreet iets voor vluchtelingen wilt doen, maak ik u graag attent op het kerkasiel in Kam-
pen. U heeft er wellicht in de krant al eens iets over gelezen. Met een doorlopende viering biedt de
kerk hier een veilig onderkomen aan een gezin dat uitgezet dreigt te worden. En van die viering kunt u
met uw gemeente een stukje invullen. U leest er alles over op de website: www.kerkasielkampen.nl.

Inspiratiefestival 2025

‘Jutten is je laten inspireren door wat je niet zocht maar wel vindt!’ In het weekend van 16, 17 en 18
oktober hebt u daar alle gelegenheid voor op Terschelling. Het hele eiland is dan ontmoetingsplek
voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Er zijn concerten,
spirituele wandelingen, theatervoorstellingen, boekpresentaties, meditaties op de getijden, vieringen in
kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en cultuur. Omdat overnachtings-plaatsen beperkt
Zijn, is het zaak om je tijdig aan te melden. Meer informatie is de vinden op
www.inspiratiefestvalterschelling.nl.

Alde Fryske Tsjerken

Op 9 september 2025 was de stichting Alde Fryske Tsjerken precies 55 jaar jong. In al die jaren zette
zij zich in voor behoud én gebruik van bijzondere kerken in Fryslan. In 55 jaar nam de stichting al 56
kerken over van kerkelijke gemeenschappen die zelf hun gebouwen niet meer kunnen beheren. Soms
worden die nu gebruikt voor andere publieks-activiteiten, maar vaak ook nog voor kerkdiensten. Zo
werkt het twee kanten op: gemeenten worden ontlast en vierplaatsen blijven behouden.

Om dit werk te kunnen blijven doen is de stichting afhankelijk van giften en legaten. Misschien is de
verjaardag van de stichting een mooi moment om daar werk van te maken. U kunt de stichting mailen:
info@frysketsjerken.nl.

Appeltaart

Adreslijsten, zangmiddagen, oude kerken en beleidsplannen: het lijkt niets tegen de achtergrond van
de grote gebeurtenissen om ons heen. Daarom nog even terug naar die appelboom van het begin.
Lutheranen eten op 31 oktober appeltaart. Ik heb ‘m nog precies in het hoofd zoals mijn moeder het
me leerde: 600 bloem, 400 boter, 200 suiker, twee eidooiers en een kilo appels die een nacht in suiker
en kaneel hebben gestaan. Mijn moeder deed er nog wat abrikozenjam over, ik doe het met cashew-
noten, minder suiker en meer kaneel. Die appeltaart is een troostvol vooruitzicht nu de zomer voorbij
is, maar verwijst ook naar die appelboom die je toch nog gaat planten als de wereld ten onder dreigt te
gaan.

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma uw classispredikant
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Wilt u iets weten over onze gemeente?
Kijk dan eens op onze site: pkn.ried-skingen.nl
Klik in de rode balk op één van de onderwerpen en u krijgt de informatie die u wilt.
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Welkom op de site van PKN Ried-Skingen c.a. Agenda
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Onze visie op gemeente-zijn is dat wij ons geroepen weten tot:
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- Het belijden van ons geloof. ok 2L R heoaka

2025 Pastor Ali Stork

 Het beleven van ons geloof. ) )
mm.v. Corrie Bouma dwarsfluit

=+ Het verkondigen van ons geloof.
# Het gestalte geven aan ons geloof.
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Kerkelijk werker: Mw. A. Stork (0622620317) OKT 0930 Walburgakerk
Voorzitter: Mw. G. de Vries (0518-451590) 2025 da.Y.Hiemstra
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NOV 0930 Reginakerk
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KIJK!

LAAT JE VERRASSEN
DOOR HET WERK VAN
GODS GEEST

Door verhalen te delen en goed te luisteren ontdek je wat er
echt toe doet. Waar mensen bloeien ontstaat ruimte voor
vernieuwing. Je kijkt terug, maar ook vooruit: wat willen we
laten groeien, wat draagt vrucht? Dat vraagt om een houding
van openheid Laat je verrassen door het werk van Gods
Geest’ het jaarthema van de protestantse kerk voor het
seizoen 2025/2026

VERRASSENDE START
SEIZOEN 2025/2026




