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Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad: 
 
G. de Vries Diaken 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com 
J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com  
O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl 
M. de Vries Diaken 06-23171911 annejet22@gmail.com  
A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp.kappers@gmail.com  
M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 meinevdwal@outlook.com  
B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwijma@zweins-fr.nl 
J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl 
    

 
Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn: 
Mevr. M. van der Pol: vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com Tel: 06 22930719 
Dhr. G. Boskma vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com Tel: 06 38391617 
 
Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69 
Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18 
 
Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl  
 
Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 
Mutaties 
 

Peins Nieuwe bewoners 
 
Vertrokken 
Ziekenhuis 
 

Michiel Bakker en Marieke Albring 
Marcel Brouwer en Gerbrich Yntema 
Tjisse Tijsma en Meta van Dijk 
Yteke Waltje 
Erwin van Wier ( revalidatie in Beetsterzwaag ) 

Zweins Ziekenhuis Dhr. J. Brouwer 

Boer Geen Mutaties  

Dongjum Nieuwe bewoners 
 
 
Overleden 
 
 

Jan en Rabella Wiersma 
Bert en Monique 
Styno Politiek 
Reinie Tichelaar 
Wiebe Bierma 
Reinder Kuiken 

Ried Overleden 
 

Thea v/d Ploeg-v/d Laan  
Willem Klaas Beimers 

Skingen Geboren Mirte Regina Roersma 

Skalsum Geen mutaties  

Slappeterp Nieuwe bewoners fam. Meulenaar 

 
Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen  

Contactpersonen van de dorpen: 
 
Boer  Mevr. G. v.d. Wal  Tel. 0517-269403 
Dongjum Dhr. J. de Vries  Tel. 06-12850163: (de nieuwe contaktpersoon ) 
Peins  Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660 
Ried  Mevr. Tj. de Jong  Tel. 0517-269401 
Schalsum Mevr. A. Sytsma  Tel. 0517-394744 
Slappeterp Mevr. G. de Vries Tel: 0518-451590 
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653 
Zweins  Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209 
 
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 15 maart 2026 
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Kerkdiensten.  
 

Datum 
 

Plaats Tijd Voorganger / Organist 

7 december Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling / K. Hoek 
collecte: Werelddiaconaat 
 

14 december Ried. Walburgakerk 
H.A 

9.30 uur Mevr. A. Stork / B.v/d Meer 
collecte : Diaconie 
 

21 december 
 

Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp / K. Hoek 
collecte: Jonge Generatie 

24 december 
woensdag 

Skingen. Stevenskerk 
Kerstavonddienst 
m.m.v. Sing Inn 

19.30 uur Mevr. A. Stork / B. v/d Meer 
collecte: Voedselbank 

25 december 
Kerst 
 

Skingen. Stevenskerk 
m.m.v.Corrie Bouma op 
dwarsfluit 

9.30 uur Mevr. A. Stork / A. de Boer 
collecte:Kinderen in de knel 

28 december Slappeterp. 
Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Drs. P. Vermaat / K. Hoek 
collecte: Diaconie en Kerkvoogdij 

4 januari 2026 Zweins. Reginakerk 9.30 uur 
 

Mevr..A. Stork / K. Hoek 
Collecte Diaconie en Kerkvoogdij 

11 januari Zweins. Reginakerk 9.30 uur 
 

Ds. J.C. Dondorp / A. de Boer 
collecte: Noodhulp Oekraïne 

18 januari Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling / B v/d Meer 
collecte: Missionair Werk 

25 januari Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / A. Pennaertz 
collecte: Jonge Generaties 

1 februari Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema/ A. de Boer 
collecte:Werelddiaconaat: Bangladesh 

8 februari 
 

Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp / K. Hoek 
collecte: Noodhulp Zuid-Soedan 

15 februari Dongjum. Donatuskerk  Mevr. A. Stork / A. Pennaertz 
collecte: Binnenlandsdiaconaat 
 

22 februari Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling / B v/d Meer 
collecte:Werelddiaconaat: Guatemala 

1 maart Slappeterp. 
Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Drs. P. Vermaat / K. Hoek 
collecte: Voorjaarszending: Libanon 

8 maart Slappeterp. 
Dionysiuskerk 
H.A 

9.30 uur Mevr. A. Stork / A. de Boer 
collecte:Werelddiaconaat: Egypte 
 

15 maart Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. L. de Vries / B. v/d Meer 
collecte: Werelddiaconaat:Moldavië 

22 maart Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / A. Pennaertz 
collecte: Werelddiaconaat: Burkina Faso 

29 maart Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema/ K. Hoek 
collecte: Missionair Werk 

 
 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie  
of thee te drinken. 
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Van de pastor 
 
Handelen in geloof 
 
Inleiding 
 
In het dagboekje dat we thuis lezen, stond een mooi stukje dat ik graag aan uw wil doorgeven. Vooral 
in deze tijd van verwachten en uitzien naar de komst van Gods Zoon is het misschien goed om ons 
eens te bezinnen op wat het geloof voor ons betekent en hoe wij kunnen ‘handelen in geloof’. Ieder op 
zijn of haar eigen manier en in het eigen persoonlijk dagelijks leven.  
Aan het eind van het stukje leg ik u een paar vragen voor die u in stilte of samen met uw partner of 
gezin kunt bespreken. Als afsluiting kunt u het gebed, alleen of samen, lezen. 
 
Bijbellezing 
 
Jezus zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde 
hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je 
getwijfeld?’ (Mattheüs 14:29-31) 
 

 

 

Overdenking 
 
De apostel Petrus zei tegen Jezus: ‘Heer, als U me roept, stap ik op het water en kom ik naar U toe.’  
En dat deed hij, hij reageerde met geloof.  
Denk eens aan het verhaal dat de Joden de Jordaan moesten oversteken, voordat ze het beloofde 
land konden binnengaan. Ze moesten een stap in het water doen, voordat het water zich splitste.  
Ze moesten eerst in geloof een eerste stap doen en erop vertrouwen dat God zou doen wat Hij 
gezegd had.  
Dus ze stapten in het water en… het water ging aan de kant.  
Dat is handelen in geloof.  
Dat is erop vertrouwen dat Gods werkelijkheid geen sprong in het diepe is.  
Het is vertrouwen in de werkelijkheid dat God van je houdt, dat Hij het beste voor je wil, dat Hij je niet 
aan je lot overlaat, maar dat Hij trouw is. (Uit: ‘Iedere dag geliefd’ – B. Schuller)  
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Bezinningsvragen 

1. Wat betekent ‘handelen in geloof’ in mijn dagelijks leven? 
2. Wat houdt mij tegen om volledig op God te vertrouwen?  
3. Welke eerste stap in geloof zou ik op dit moment kunnen zetten? 
4. Wat zou er veranderen als ik deze stap in geloof nu zou doen?  
5. In welke situaties zou ik meer zekerheid willen hebben, voordat ik een stap in geloof zet? 
6.  Hoe nodigt het kerstverhaal, waarin God zelf als kwetsbaar kind naar ons toekomt, 

mij uit om vertrouwen te hebben en mijn eigen ‘stap in geloof’ te zetten?  
 
 

Gebed 
 

Here God, U kwam naar ons toe als een klein, kwetsbaar kind, 
een teken van uw liefde en trouw. 
Dank U dat U dichtbij ons bent en ons de hand toereikt  
als wij twijfelen en dreigen te zinken.  
Leer mij om, net als Petrus, mijn ogen op U gericht te houden  
en een stap te zetten op het water van mijn leven. 
Om, net als de priesters bij de Jordaan,  
mijn voeten te durven plaatsen in het onbekende, 
in het vertrouwen dat U de juiste weg wijst. 
Geef mij de moed om vandaag mijn eerste stap te zetten,  
hoe klein die ook lijkt. 
Laat Uw vrede mijn hart vullen en laat Uw liefde mijn angst verdrijven. 
In deze adventstijd wil ik opnieuw ontdekken dat U dichtbij bent,  
dat U mij ziet en dat U mij draagt. 
Help mij om Uw licht te ontvangen en het door te geven  
aan de mensen om mij heen. Amen. 

 
Ali Stork 
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Kerstverhaal  
 
‘De gemiste kans’ - C. Leterme, bewerking van een verhaal van S. De Jong  
 
De herbergier van Betlehem was erg vrolijk. Zojuist hoorde hij dat de nieuwe koning in Betlehem zou 
komen.  
Die nieuwe koning kon in Betlehem alleen bij hem overnachten, want hij was er de enige herbergier.  
Sinds dat nieuws poetste hij zijn hele herberg mooi en zette overal glaasjes klaar om iets lekker te 
drinken als de koning er was.  
Toen kwam de buurvrouw binnen. 'Groot nieuws,' zei de herbergier, de nieuwe koning van het land 
komt hier straks logeren! Vanmorgen nog vroeg een Romeins honderdman om hier te logeren.  
Maar daar kun je niet op ingaan als je weet dat er een koning komt.  
Wat later wilde een rijke koopman hier logeren. Hij had een hele zak goud bij. Maar dat stelt toch niets 
voor als de nieuwe koning op bezoek komt.  
En gisteren waren hier een timmerman en zijn zwangere vrouw. Echte armoezaaiers! Die kunnen niet 
logeren waar straks de nieuwe koning komt. Ik stuurde hen naar de stal aan de overkant van de 
straat.'  
 

 
 
Toen vroeg de buurvrouw aan de herbergier: 'Weet je het dan niet? Vannacht gingen er herders en 
wijzen uit het oosten naar die stal omdat daar de nieuwe koning geboren is.' De herbergier was niet 
vrolijk meer.  
Vlug nam hij een mand en stak daar alle glaasjes in. Hij nam ook nog een grote kruik lekker drinken 
mee. Dan ging hij naar de stal aan overkant van de straat en vierde met iedereen die er was, de 
geboorte van de nieuwe koning. 
 
Kerstgebed  
‘In ons hart geboren’ – Roeland SmithJezus,  
word vandaag en elke dag 
in ons hart geboren; 
God dichtbij, als nooit tevoren. 
O, Jezus,  
word vandaag en elke dag opnieuw 
in ons hart geboren. 
 
Maak ons Uw voeten. 
Maak ons Uw handen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
 
Maak ons uw oren. 
Maak ons uw lippen. 
Laat ons leven een teken van Uw liefde zijn.  
Amen.  
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Kerkdiensten 
 
Zondag 14 december 2025 Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 14 december 2025 vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We doen dat in de 
Walburgakerk van Ried. We zijn allen weer uitgenodigd om met elkaar het brood en de wijn te delen. 
We gedenken dat Jezus heeft geleefd en geleden en is gestorven tot vergeving van alles wat ons ver 
weg houdt van God, onze Heer. Kom en deel met ons! 
 
Kerstavonddienst woensdag 24 december 2025 
Ook dit jaar weer houden we een Kerstavonddienst. Deze vindt plaats in de Stevenskerk van Skingen. 
De Sing-In uit Dronryp zal haar medewerking verlenen aan de dienst. Twee jaar terug op Kerstavond 
konden wij ook al genieten van hun enthousiasme en mooie zang en muziek. En ook op 26 januari 
van dit jaar hebben ze meegewerkt aan de dienst. De dienst op Kerstavond begint om 19.30 uur en 
organist is Bauke van der Meer. Hij zal ons begeleiden bij de samenzang. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden. Komt allen! 
 
Eerste Kerstdag donderdag 25 december 2025 
Op 25 december vieren we Kerstfeest, ook in de Stevenskerk van Skingen. We beginnen om 09.30 
uur. We staan stil bij het grote wonder dat ons vanmorgen ter ore is gekomen: Jezus is geboren! In 
deze donkere tijden een lichtpuntje van hoop. Een klein kindje dat nieuw leven brengt en hoop geeft 
voor de toekomst. Muzikale medewerking wordt verleend door Corry Bouma op dwarsfluit en Anne de 
Boer op orgel. Van harte welkom! 
 
Nieuwjaarsdienst op zondag 4 januari 2026 
Zondag 4 januari is onze eerste dienst in het nieuwe jaar. Samen met God willen wij dit nieuwe jaar 
beginnen en we willen Hem dan ook weer vragen om met ons mee te gaan. We komen bij elkaar in de 
Reginakerk van Zweins om 09.30 uur.  
 
Zondag 8 maart 2026 Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 8 maart 2026 vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. U bent weer van harte 
uitgenodigd.  
 

Terugblik kerkdiensten 
 
Zondag 9 november 2025 Oogstdienst 
Op 9 november hadden we weer onze jaarlijkse oogstdienst. Lucas 17:11-19 stond centraal in de 
dienst. Jezus geneest tien mensen van een huidziekte, slechts één van hen keert tot Jezus terug om 
hem te bedanken. Zo nodigt dit verhaal ons uit om dankbaar te zijn. Want juist in dankbaarheid 
ontdekken we het diepste geheim van het geloof. Namelijk dat Gods redding niet alleen gaat over 
genezing van het lichaam, maar ook over bevrijding van het hart, van alles wat ons hartzeer geeft. 
Dankbaarheid is de taal van het geloof. 
Aan het einde van de dienst werden er weer veel fruitbakjes uitgedeeld aan hen die wat extra 
aandacht nodig hebben. Zo krijgt een appel of een peer een eigen gezicht. 
We kunnen terug zien op een mooie en dankbare dienst. 
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Zondag 23 november 2025 Eeuwigheidszondag 
Op Eeuwigheidszondag herdachten we de overledenen uit onze dorpen. Ter nagedachtenis aan hen 
werd voor elk dorp één kaars aangestoken. Daarna kreeg iedereen de gelegenheid om zelf ook een 
kaarsje aan te steken voor een dierbare en daarbij hun namen te noemen. We hebben mogen horen 
dat onze overleden dierbaren geborgen zijn in Gods genade en vrede. De dienst werd begeleid door 
de prachtige muziek van Jellegeert Postma op orgel en Berta Kwant op blokfluit. We kunnen 
terugkijken op een waardevolle dienst.  
 
Bezoekwerk 
Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of 
iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.   
 
Pastoralia 
Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een 
dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek of operatie in 
het ziekenhuis moesten ondergaan en mensen die bezig zijn met een medisch traject of in het 
vooruitzicht hebben. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze 
gebeden. Dat zij mogen weten dat God dichtbij is in deze voor hen moeilijke periode. 
De mensen die de afgelopen maanden hun een verjaardag, huwelijksjubileum of andere blijde 
gebeurtenis mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit 
mochten meemaken.  
 
Huwelijksjubilea 
Op 24 november waren dhr. en mevr. R. Sijbesma en A. Sijbesma-Wiersma uit Schalsum 66 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
Op 13 december mogen dhr. en mevr. Jentsje en Ymie Tjalma-Flapper uit Franeker hun 40-jarige 
huwelijk vieren. Wij wensen hen alvast een gezellige dag en Gods zegen toe.  
 
Gemeenteleden die elders verblijven 
Mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma, Dorpsstraat 10 in Skalsum, verblijft in Woorzorgcentrum Westerpoort, 
afd. Earst, kamer 1, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Ook in 2026 willen we er zijn voor 
iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.  
Daarom hopen we van harte dat u de kerk wilt blijven steunen.  
Ook dit jaar schrijven we weer negatieve cijfers in begroting en jaarrekening. 
We maken ons daar terecht zorgen over. 
Maar de meeste zorgen maken we ons om het voortbestaan van onze gemeente, verderop in het 
kerkblad leest u daar meer over. 
Zolang we bestaan, willen we het samen kerk zijn vorm en inhoud geven. 
Zoals elk jaar ontvangen de leden van de gemeente in de derde week van januari de vraag om mee te 
doen aan de aktie kerkbalans. 
  

2026 
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Overlijden 
Op 29 september 2025 is mevr. Reinie Tichelaar-van Veen uit Dongjum overleden op de leeftijd van 
80 jaar. Haar afscheid vond plaats op 6  oktober in crematorium Andringastate in Marsum.  
Reinie was een trouwe kerkganger en betrokken gemeentelid. Ze deed mee aan de 
gespreksochtenden en was altijd in voor een gesprek. Ook over geloof. De laatste tijd kwakkelde ze 
met haar gezondheid. Er was steeds weer iets anders wat haar parten speelde. Na een val, waarbij zij 
haar arm brak, moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie. Daarna ging het 
alleen maar bergafwaarts met haar. Ze overleed op 29 september in het ziekenhuis. Op de rouwkaart 
stond een prachtig gedicht van Toon Hermans. 
“Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen. 
Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. 
Loop nooit weg zonder te praten, dat doet soms een hart zo pijn. 
Wat je ‘s morgens hebt verlaten, kan er ‘s avonds niet meer zijn.” 
We zullen Reinie blijven herinneren als een enthousiaste vrouw die actief mee deed aan het kerkelijk 
leven.  
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe om de leegte die Reinie 
achterlaat een plekje te geven in hun leven.  
 
Op 13 oktober 2025 is mevr. Minke Gillebaard-Tinga uit Skingen overleden op de leeftijd van 75 jaar. 
Haar afscheid vond plaats op 18 oktober in Andringastate te Marsum. Op de rouwkaart stonden de 
woorden: 
‘It ôfskie wie der al 
eltse dei in bytsje mear. 
Hieltyd waard dy wat ûntnommen 
en dat die dy en ús sa sear. 
Mar as wy oan dy tinke  
betinke wy dyn sykte net. 
Do wiest in fleurige, leave  
frou, mem en beppe  
En sa sitst foar altyd yn ús hert.’ 
Wensen haar man Klaas, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe bij dit 
verdriet en hopen dat zij de kracht mogen ontvangen om dit verlies een plekje te geven in hun leven.  
 
Op 1 november 2025 is mevr. Thea van der Ploeg-van der Laan uit Ried overleden op de leeftijd van 
82 jaar. 
De condoleance vond plaats op 6 november in dorpshuis ‘de Rede’ in Ried. In besloten kring hebben 
de kinderen en kleinkinderen afscheid van haar genomen. Op de rouwkaart stonden de woorden: 
‘Mei fertriet, mar tankber foar alle goeds wat sy ús jûn hat,  
litte wy jim witte dat wy misse moatte  
ús leave, soarchsume mem en grutske beppe.’  
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het gemis en de leegte 
die hun mem en beppe achterlaat.  
 
Op 5 november 2025 is dhr. Willem Beimers uit Ried overleden op de leeftijd van 59 jaar. Zijn afscheid 
vond plaats op 10 november in dorpshuis ‘de Rede’ in Ried. Op de rouwkaart stond: ‘Na een voor ons 
voltooid leven, waarin hij genoot van elke dag, moet wij nu missen myn leave Willem en ús leave heit.’   
Wij wensen zijn vrouw en kinderen, en verdere familie heel veel sterkte toe bij dit grote verdriet en de 
leegte die hij achterlaat.  
 
Gedicht ‘De mensen van voorbij’ - Hanna Lam 
 
De mensen van voorbij De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven zijn in een ander weten. 
in liefde, in verhalen, Bij God mogen ze wonen, 
die wij zo graag herhalen, daar waar geen pijn kan komen. 
in bloemengeuren, in een lied De mensen van voorbij 
dat opklinkt uit verdriet. zijn in het licht, zijn vrij. 
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Gemeenteochtend zondag 9 november 2025 

 

Verslag van de gemeente ochtend 9 november 2025 

Lieve mensen, wat is het gezellig zo met z’n allen aan de koffie. We zeggen wel vaker; eigenlijk zou-

den we na de dienst ook wel weer koffie kunnen schenken, want deze ontmoeting is de kracht van 

onze gemeente 

 

Vanmorgen is dit koffie drinken na de dienst ook met een speciale bedoeling, nl u als kerkgangers/ge-

meenteleden bij praten over de zorgen over voortgang van onze gemeente 

Elk jaar houden we als kerkenraad in september een jaarvergadering. We kijken dan naar het afgelo-

pen seizoen; wat ging goed, wat kan beter en wat hebben we laten liggen én: wil iedereen nog een 

jaartje ambtsdager blijven. Want naast zorgen óm de gemeente zijn er ook zorgen vóór…… 

Voor u is kerkzijn misschien de zondagse eredienst, een beetje gechargeerd… 

Maar het is ook: zorgen dat er elke zondag een voorganger is, een organist, een koster Een bericht 

aan het begin van elke week aan de dienstdoende voorganger, om te vertellen in welk kerkgebouw  

we samenkomen en wie de koster en ambtsdragers zijn , zij krijgen dan de liturgie en kunnen de lied-

borden vullen en de schriftlezingen voorbereiden . De liedboeken en geluidsinstallatie moeten elke 

twee weken worden verhuisd, naar het volgende kerkgebouw 

• Het is ook: zorgen voor een beleidsplan en een plaatselijke regeling , die met dank aan Ali dit 

jaar vernieuwd zijn 

• Het is ook: aanvragen van een VOG voor alle kerkenraadsleden, per 1 juli verplicht door de 

landelijke kerk  

• Het is ook: van paperassen zoals notulen een archief maken wat in Franeker veilig kan wor-

den opgeborgen en niet meer bij iemand op zolder ligt. 

• Het is ook: de zorg voor het onderhoud van de begraafplaatsen, contact met Empatec, met de 

burgerlijke gemeente Franeker die een bomenplan bedacht heeft,  

• Het is ook: zorg voor landerijen met soms zelfs een bezwaarschrift over ruilverkaveling, met 

hulp van Schrale trouwens gewonnen  

• Het is ook: subsidie aanvragen voor het onderhoud van onze 4 kerkgebouwen, waar zorgen 

zijn over scheuren in de muur mogelijk door lage waterstand in de sloten, dus contact zoeken 

met het Waterschap 

• Het zijn ook:  financiën, jaarrekening en begroting maken, rekeningen en salarissen betalen, 

collectes verwerken  

• Het is ook: zorgen voor bloemen, een kerstattentie, advents en 40 dagenkalenders, een 

nieuwe paaskaars 

• Het is ook: maken van een kerkblad, zorgen dat de website up to date blijft, een QR code ma-

ken zodat er digitaal gecollecteerd kan worden  

U begrijpt, de vraag op de jaarvergadering of iedereen nog een jaar wil doorgaan is niet alleen ja zeg-

gen op de vraag of je op zondag voor in het bankje wil zitten 

We zijn altijd heel blij en dankbaar dat Ali als eerste roept dat ze wel door wil gaan, dat ze met veel 

plezier in onze gemeente werkzaam is 

De andere kerkenraadsleden zitten ( met uitzondering van Martine) al veel langer dan de normale 4-8 

jaar 

We zien niet dat er binnenkort 7 nieuwe jongere mensen opstaan die alle taken over gaan nemen.  
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Daarom hebben we afgelopen jaarvergadering besloten het pad op te gaan om de gemeente op te 

heffen. Eigenlijk dachten we dat vorig jaar al, maar het doet pijn.  

Nu niet denken: volgende week geen kerkdienst meer! Het jaarrooster voor 2026 is al klaar. Maar we 

hebben gezegd ; laten we dit komend jaar met deze ploeg kijken hoe we alles netjes kunnen afhande-

len. Natuurlijk kunnen we dat niet zelf en zal de Classis daarbij een rol spelen.  

Deze gesprekken, ook met de burgerlijke gemeente Franeker en Stichting Alde Fryske Tsjerken staan 

komende maanden gepland.  

Mocht er meer duidelijkheid zijn, dan zullen alle ingeschreven leden schriftelijk worden uitgenodigd 

voor een bijeenkomst, maar het leek ons goed om u, als trouwe kerkgangers als eerste dit te vertellen.  

Wat wél duidelijk is, is dat onafhankelijk van wat er verder gaat gebeuren, er niets verandert aan de 

pachtcontracten. 

Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft, wij hebben nog niet alle antwoorden……én misschien heeft 

u zelfs nog adviezen voor ons….. 

We eindigen met het zingen van Lied 275 

 

 

 

Gespreksochtend 
Ook in 2026 houden we weer een gespreksochtend waarin we met elkaar in gesprek gaan over leven 
en geloven. Deze gespreksochtend zal plaatsvinden op dinsdag 27 januari 2026 om 10.00 uur (tot 
ongeveer 11.30 uur). We zijn dan te gast bij Geertje de Vries in Slappeterp.  
Het onderwerp van de gespreksochtend is nu nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt te zijner 
tijd.  
We hopen weer veel mensen te ontmoeten. 
Hebt u vragen en/of wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Ali Stork. 
 

Regionale activiteiten 
Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a. 
De regionale gesprekskring komt weer bij elkaar op donderdag 11 december om 14.00 u. in de Mo-

lewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. 
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