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Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad: 
 
G. de Vries Diaken 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com 
J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com  
O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl 
M. de Vries Diaken 06-23171911 annejet22@gmail.com  
A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp.kappers@gmail.com  
M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 meinevdwal@outlook.com  
B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwijma@zweins-fr.nl 
J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl 
    

 
Vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn: 
Mevr. M. van der Pol: vertrouwenspersoonmirjam@outlook.com Tel: 06 22930719 
Dhr. G. Boskma vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com Tel: 06 38391617 
 
Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69 
Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18 
 
Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl  
 
Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 
Mutaties 
 

Peins Nieuwe bewoners 
 
 
Vertrokken 

Quinn, Vince en Larissa Zuidema 
Richard Perrenet en Karina Mensonides 
 
Mevr. G. Jansma 

Zweins Overleden Johannes Brouwer 

Boer Geen Mutaties 
 

 

Dongjum Nieuwe bewoners 
 
 

Johanna Joustra 
Krzysztof Witkowski 
 

Ried Geen mutaties 
 

 

Skingen Nieuwe bewoners 
 
Vertrokken 

Auke Hitman en Rosanne Procee 
 
R. Jaspers 

Skalsum Overleden 
 

Aafke Sijbesma 

Slappeterp Nieuwe bewoners Harm Knol en Ankie Tiekstra 

 
Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen  

Contactpersonen van de dorpen: 
 
Boer  Mevr. G. v.d. Wal  Tel. 0517-269403 
Dongjum Dhr. J. de Vries  Tel. 06-12850163: (de nieuwe contaktpersoon ) 
Peins  Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660 
Ried  Mevr. Tj. de Jong  Tel. 0517-269401 
Schalsum Mevr. A. Sytsma  Tel. 0517-394744 
Slappeterp Mevr. G. de Vries Tel: 0518-451590 
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653 
Zweins  Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209 
 
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 15 juni 2026 
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Kerkdiensten.  
 

Datum 
 

Plaats Tijd Voorganger / Organist 

22 maart Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / K. Stal 
collecte: Werelddiaconaat: Burkina Faso 

29 maart Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema/ K. Hoek 
collecte: Missionair Werk 

3 april Ried. Walburgakerk 
Goede Vrijdag 

19.30 uur Mevr..A. Stork / K. Hoek 
 

5 april Ried. Walburgakerk 
Pasen 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork / K. Hoek 
collecte: Werelddiaconaat: India 

12 april Slappeterp. 
Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema/ A. de Boer 
collecte Diaconie en Kerkvoogdij 

19 april Slappeterp. 
Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp / B v/d Meer 
collecte: Diaconie en Kerkvoogdij 

26 april Boer 
Mariakerk 
 

9.30 uur 
 

Mevr..A. Stork / K. Hoek 
collecte: Missionair Werk: Nederland 

3 mei Boer 
Mariakerk 

9.30 uur 
 

Ds. J. Kamerling / A. Pennaertz 
collecte: Noodhulp: Myanmar 

10 mei Skingen. Stevenskerk 
Fryske tsjinst 

9.30 uur Ds. T. Gaastra / K. Hoek 
collecte: Zending: Kenia 

17 mei Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Drs. P. Vermaat / A. de Boer 
collecte: Missionair Werk: Nederland 
 

24 mei Dongjum. Donatuskerk 
Pinksteren 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork / A. Pennaertz 
collecte: Zending: Cuba 
 

31 mei Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema / B. v/d Meer 
collecte: Diaconie en Kerkvoogdij 
 

7 juni Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp / A. Pennaertz 
collecte: Zending: Pakistan 

14 juni Peins. Gertrudiskerk 
H.A. 
 

9.30 uur Mevr..A. Stork / B v/d Meer 
collecte: Diaconie 

21 juni Zweins.-Reginakerk 9.30 uur Drs. J. de Haan / A. Pennaertz 
Collecte: Binnenlandsdiaconaat 

28 juni Zweins.-Reginakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork / K. Hoek 
collecte:Werelddiaconaat: Bolivia 
 

5 juli Peins. ertrudiskerk 
Fryske Tsjinst 
 

9.30 uur Pastor: Kroes / K. Hoek 
collecte: Werelddiaconaat: Kenia 

12 juli Peins. Gertrudiskerk 
Fryske Tsjinst 

9.30 uur Ds. T. Gaastra / C.v/d Meer 
collecte: Missionair Werk: Nederland 

 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie  
of thee te drinken. 
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Van de pastor 
 
Graag geef ik u en jullie de volgende paasboodschap mee uit 2024 van ds. René de Reuver, 
voormalig scriba generale synode.  
 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. 
Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. (Johannes 20:1)  
Als je het paasverhaal al jarenlang hebt horen vertellen, kun je het misschien wel dromen. Jezus wordt 
gekruisigd en staat weer op. Alles leek verloren, maar het komt toch weer goed. 
 
Donker en dood 
Maar zo vanzelfsprekend is het 
paasverhaal helemaal niet. Sterker nog, 
het gaat tegen alle verwachtingen in. In de 
Evangeliën lezen we hoe de leerlingen 
een leeg graf aantreffen, en maar 
nauwelijks kunnen geloven dat Jezus is 
opgestaan. Wij denken dan misschien: 
waarom niet? Hij heeft het er toch 
regelmatig over gehad? Maar is het 
eigenlijk niet heel begrijpelijk dat ze niet 
meteen vatten wat er gebeurd is? In ons 
leven lijken het donker en de dood het 
laatste woord te hebben. Graven gaan 
dicht en niet meer open, een depressie 
verdrijft al het licht, haat en geweld gaan 
maar door. Je kunt makkelijk alle moed 
verliezen. Maria van Magdala ervaart dat 
aan den lijve. In het Johannesevangelie 
lezen we hoe ze staat te huilen bij het graf, hoe ze vastzit in haar verdriet. Ze ziet Jezus staan maar 
herkent Hem niet. Pas als Hij haar naam noemt, breekt de hemel open, wordt het voor haar Pasen. 
 
Pasen en schepping 
In de eerste woorden uit Johannes 20 - 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen 
het nog donker was … - horen we een 
echo van Genesis 1. In de eerste woorden 
van de Bijbel lezen we hoe God licht doet 
doorbreken in een diep-donkere wereld. De 
aarde was nog woest en doods, en 
duisternis lag over de oervloed, maar Gods 
geest zweefde over het water. God zei: “Er 
moet licht komen”, en er was licht. (Genesis 

1:2-3)  
Zo legt Johannes een link tussen Pasen en 
de schepping. Pasen is niet slechts het 
spektakel van een dode die levend wordt. 
Het gaat ten diepste om nieuw leven dat 
opengaat, dat ons geschonken wordt. 
 
Niet het laatste woord 
De boodschap van Pasen was niet alleen voor Jezus’ leerlingen moeilijk om te geloven: ook voor ons 
geldt dat. Alles in ons verzet zich ertegen. Het is niet zo dat we het niet wíllen geloven, maar we 
kúnnen het nauwelijks. Het klinkt haast té mooi om waar te zijn. Juist daarom moeten we het steeds 
weer horen: Gods licht is sterker dan de duisternis. Het donker, de dood en het kwaad hebben niet het 
laatste woord. We hebben het nodig om ons vast te houden aan de kleine tekenen van hoop en 
opstanding die we om ons heen zien. Mensen die gaan sterven, die vol geloof uitspreken dat hun 
leven vastgehouden wordt door de dood heen. Een relatie die niet te redden lijkt, waar toch weer 
toenadering groeit. De ervaring van diepe duisternis, en dan toch het vonkje licht in de nabijheid van 
een ander. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.1
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De 40-dagentijd 18 februari t/m 3 april 2026 
De veertigdagentijd is een belangrijke periode in het christendom die begint op Aswoensdag en 
eindigt vlak voor Pasen. Deze periode wordt ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd. Het is een 
andere benaming voor dezelfde periode, alleen het accent ligt anders.  
De benaming vastentijd legt het accent op het fysiek vasten, minder eten, geen vlees, alcohol, snoep 
en ander luxe eten. De naam vastentijd heeft zijn oorsprong in de katholieke traditie. De benaming 
lijdenstijd komt uit de protestantse traditie en benadrukt het lijden van Jezus Christus. De focus ligt op 
meditatie en prediking over het lijden en sterven van Jezus.  
De naam veertigdagentijd wordt gebruikt in oecumenisch verband. Het benadrukt de veertig dagen 
voor Pasen als een periode van bezinning.  
Al deze drie benamingen betekenen een tijd van toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. 
Deze periode voor Pasen staat dus in het teken van bezinning, vasten en voorbereiding op het feest 
van de opstanding van Jezus Christus. Voor veel christenen is dit een periode om stil te staan bij hun 
geloof en bij de betekenis van Pasen. 
De veertig dagen verwijzen naar de tijd dat Jezus volgens de bijbel veertig dagen in de woestijn 
verbleef. In die periode vastte hij en werd hij verzocht door de duivel, maar hij bleef trouw aan zijn 
geloof. Daarom zien christenen de veertigdagentijd als een moment om dichter bij God te komen en 
om na te denken over hun eigen leven. 
Tijdens de veertigdagentijd kiezen sommige mensen ervoor om te vasten. Dit kan betekenen dat ze 
minder eten, bepaalde producten laten staan, of bewust minder tijd besteden aan dingen zoals sociale 
media. Het doel hiervan is niet alleen zelfdiscipline, maar vooral ruimte maken voor gebed, bezinning 
en aandacht voor anderen. 
Ook speelt naastenliefde een grote rol. Veel kerken organiseren acties om geld in te zamelen voor 
goede doelen of om mensen in nood te helpen. Zo wordt de boodschap van zorg voor elkaar extra 
benadrukt. 
De veertigdagentijd eindigt met de Goede Vrijdag, waarop christenen de kruisdood van Jezus 
herdenken, en daarna volgt Pasen, het feest van hoop en nieuw leven. Voor christenen is deze 
periode daarom een tijd van verdieping, die uitloopt in de vreugdevolle viering van Pasen. 
 

 
 
 

Bijzondere diensten in de Stille Week en Pasen van 30 maart t/m 4 april 2026 
 
Vrijdag 3 april 2026 Goede Vrijdag 
Op vrijdag 3 april om 19.30 uur komen we op Goede Vrijdag bij elkaar voor een dienst in de 
Walburgakerk van Ried. We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Van de gang naar het kruis tot 
zijn sterven aan het kruis. We lezen het hele lijdensevangelie en we doven de paaskaars als we stil 
staan bij Jezus’ sterven. Als we de kerk binnen komen en als we de kerk verlaten zal het stil zijn.  
 
Zaterdag 4 april 2026 Stille Zaterdag 
Open Kerk 15.00 u.-16.30 u.  
Op zaterdag 4 april is het Stille Zaterdag en ben je van harte welkom in de Walburgakerk van Ried 
voor de Open Kerk. Er is dan ruimte om in alle rust even te gaan zitten en de stilte in je op te nemen, 
een kaarsje aan te steken voor een dierbare of voor groeperingen en moeilijke situaties, veraf en 
dichtbij. De Open Kerk is van 15.00 u. tot 16.30 u. Kom gerust binnen! 
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Zondag 5 april 2026 Pasen 
Paaszondag 5 april komen we om 09.30 u. bij elkaar om het Paasfeest te vieren. Ook weer in de 
Walburgakerk van Ried. We vieren de Opstanding van Jezus Christus. De nieuwe Paaskaars wordt 
binnen gedragen en we mogen op deze Paasmorgen jubelen van vreugde. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Jantine en Jaap Akkerman-Stoffers en Lisanne Terpstra. Zij verzorgen de 
muzikale intermezzo’s op hun blaasinstrumenten. Klaas Hoek begeleidt ons op het orgel bij de 
samenzang. Komt allen! 

 

Paaskaars 2026 
 
Wat is een paaskaars? 
Paaskaarsen zijn lange, ivoorkleurige kaarsen die in de katholieke en protestantse 
kerk worden ontstoken tijdens de paasnacht. Ze symboliseren de opstanding van 
Jezus, het licht van Christus. 
In veel protestantse kerken brandt de Paaskaars tijdens iedere zondagse dienst. 
Paaskaarsen zijn grote kaarsen die worden versierd met het jaartal en andere 
christelijke symbolen. Elk jaar worden er nieuwe Paaskaarsen ontworpen met 
verschillende afbeeldingen. 
Dit jaar is er voor onze gemeente gekozen voor de Paaskaars met de afbeelding van 
de Vredesduif. In deze turbulente tijden is de zoektocht naar vrede belangrijker dan 
ooit. De vredesduif staat symbool voor vrede, verzoening, hoop en harmonie. De 
wereldbol staat symbool voor de universele verbondenheid van alle mensen en de 
wens voor vrede over de hele wereld. Het reliëf nodigt uit tot gebed voor slachtoffers, 
vluchtelingen en allen die verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede. 

 
 

 

Paasverhaal  
 
‘De legende van de krokus’ – Stephan de Jong 
Er was eens een man die zo rijk was dat ik je niet kan vertellen en jij niet kunt begrijpen hoe rijk hij 
was. De man wist het wel en zorgde ervoor dat hij nog rijker werd. Op eerlijke manieren of oneerlijke, 
dat maakte hem niet uit. Het enige wat voor hem telde, was wat hij bezat. 
Op een nacht verscheen hem in een droom de dood. De dood waarschuwde de man dat hij hem 
binnenkort kwam halen. Angstig vroeg de man of hij alles wat hij bezat mocht meenemen. De dood 
knikte: ‘Als je maar begrijpt dat je alleen kunt meenemen wat je hebt weggegeven, want dat blijft altijd.’ 
De volgende ochtend werd de man wakker en overdacht 

de wonderlijke woorden van de 
dood. Hij dacht er een hele dag 
over na, en nog een dag en nog 
een dag. Na die dag heeft hij al 
zijn goudstukken in een zak 
gedaan en is ’s nachts op pad 
gegaan. Bij elk huis waar hij dacht dat er gebrek was, wierp hij een paar 
goudstukken in de tuin. De bewoners vonden die ochtend tot hun verbazing 
en vreugde de goudstukken. Sommige, die onder bladeren of in een greppel 
terecht waren gekomen, werden niet gevonden en bleven liggen op de 
grond. Nadat de man al zijn goud had weggegeven, stierf hij. 
Op de plaatsen waar zijn goudstukken zijn blijven liggen, verschijnen nu elk 
voorjaar gekleurde bloemen. ‘Krokussen’ heten die. Waarom weet ik niet. 

Maar ik weet wel dat zij eraan herinneren dat alleen wat je weggeeft, blijft.  
 
 
Huwelijksjubilea 
Op 26 februari 2026 waren dhr. en mevr. G. Postma en T. Postma-Hamstra uit Dongjum 55 jaar 
getrouwd.  
Op 8 april 2026 zijn dhr. en mevr. Mijnheer-Branderhorst uit Dongjum 60 jaar getrouwd.  
Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren toe.  
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Bezoekwerk 
Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of 
iemand van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.   
 

Kerkdiensten 
 
Donderdag 14 mei 2026 Hemelvaartsdag 
Zie voor meer informatie bij de regionale activiteiten. 
 
Zondag 24 mei 2026 Pinksteren 
Op zondag 24 mei vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren is het feest van de komst van de Heilige 
Geest. Jezus beloofd zijn leerlingen dat zij de Heilige Geest krijgen om hen te helpen als Hij niet meer 
bij hen is. Met de komst van de heilige Geest begint het doorvertellen van het verhaal van God en 
Jezus in de hele wereld. U bent van harte uitgenodigd om de Geest van God met open armen en een 
open hart te ontvangen. 
 
Zondag 14 juni 2026 Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 14 juni 2026 vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. We doen dat in de Sint 
Gertrudeskerk van Peins. Wij zijn allen weer uitgenodigd om met elkaar het brood en de wijn te delen 
als teken van Gods verzoening in en door Jezus Christus.  
 
Pastoralia 
De afgelopen periode zijn er mensen in onze gemeente en dorpen die te maken hebben gehad met 
het overlijden van een dierbare, er zijn mensen die ziek zijn, die zorgen kennen, die een onderzoek of 
operatie in het ziekenhuis moesten ondergaan. Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte toe en 
dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God en mensen mogen ervaren in deze voor 
hen moeilijke periode. 
De mensen die de afgelopen maanden een verjaardag, huwelijksjubileum of andere blijde gebeurtenis 
mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten 
meemaken.  
 
 
Overlijden 
Op 17 januari 2026 is mevr. Aafke Sijbesma-Wiersma uit Schalsum overleden op de leeftijd van 88 
jaar. Twee dagen naar haar verjaardag.  
Aafke en haar man Rinze waren beiden dooplid van de kerk en zij steunden de kerk van harte. De 
band met de kerk is er dan ook altijd gebleven. Ze gingen altijd mee met het jaarlijkse gemeente uitje 
die de kerk organiseerde. Toen de gezondheid van Aafke minder werd, was dat niet meer mogelijk. 
De laatste twee jaren woonde Aafke Sijbesma in de Westerpoort. Ze ging mentaal steeds meer 
achteruit. Na een val, vlak voor haar overlijden, kwam ze op bed te liggen. Een opname in het 
ziekenhuis was niet meer mogelijk, daarvoor was ze al te zwak en te kwetsbaar.  
In de liefdevolle en warme aanwezigheid van haar man Rinze en de kinderen heeft ze haar laatste 
adem op 17 januari uitgeblazen. 
Haar afscheid vond plaats op 23 januari in crematorium Andringastate in Marsum. Tijdens het afscheid 
hebben we geluisterd naar liederen die een speciale betekenis hebben voor Rinze, de kinderen en 
kleinkinderen. Liederen die hen troost en kracht geven om het gemis en de leegte die Aafke achterlaat 
te dragen. We hebben een gebed uitgesproken en God gevraagd om kracht en troost voor hen die 
Aafke hebben moeten loslaten en nu zonder haar verder moeten. We hebben in het vertrouwen 
uitgesproken dat zij nu thuis gekomen is op de plek waar God bij de mensen woont en alle tranen uit 
hun ogen wist.  

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

Wij wensen Rinze, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe en hopen dat de liefdevolle en 
dierbare herinneringen aan Aafke hen tot troost zullen zijn. 
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Vrije week Ali Stork 
Ali Stork heeft vrij van 10 t/m 20 april 2026. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij  scriba 
Onny Fokkema, 0518-452149 en bij ouderling Jan Oegema, 0517-397394.  Indien nodig verwijzen zij 
u door naar één van de collega predikanten/kerkelijk werkers.  
 

Terugblik activiteiten 
 
Gespreksochtenden 27 januari en 21 april 2026 
 
Terugblik eerste gespreksochtend van 27 januari 2026 
Op 27 januari hielden we weer onze eerste jaarlijkse gespreksochtend. Na de opening en het welkom 
begonnen we de ochtend met gebed. Daarna lazen we een bijbelgedeelte uit 1 Koningen 19:1-14. In 
dit verhaal ontmoet Elia God op de berg Horeb in het gefluister van een zachte bries. Naar aanleiding 
van dit verhaal gingen we in gesprek over de volgende vragen:  

1. Soms is God aanwezig in het vuur: spectaculair, zoals op de berg Karmel (zie 1 Koningen 18). 
Maar in dit verhaal zit God niet in het vuur, niet in de aardbeving en ook niet in de storm. God 
bevindt zich in het zachte suizen van de stilte.  
Waar ziet u iets van Gods aanwezigheid in onze gemeente, in ons persoonlijk leven en in 
onze samenleving? 

2. Waar zien we in onze antwoorden een verbinding, een rode draad? 
3. Welk woord(en) vat al onze antwoorden samen en geeft aan waar het ons ten diepste omgaat 

en wat ons als gemeente in beweging houdt? 
4. Wat betekent dit woord voor u persoonlijk? 
5. Hoe kan dit woord een impuls geven aan wat wij doen in de kerk?  
6. Het bijbelgedeelte dat we hebben gelezen eindigt met de vraag van God aan Elia: “Elia, wat 

doe je hier?”  
Stel je voor dat God deze vraag ook aan ons als gemeente stelt: “Waarom zijn jullie hier?”  
 

De antwoorden op deze vragen waren verrassend en heel divers.  
Waar het ons als gemeente ten diepste omgaat en wat ons in beweging houdt, konden we vervolgens 
samenvatten in de volgende zin: 
‘Gods Geest stimuleert ons om elkaar te ontmoeten en om een naaste te zijn voor anderen.’ Dit willen 
we als gemeente blijven uitstralen in onze dorpen. Ook nu we ons bezinnen op de voortgang van onze 
gemeente. 
We sloten de ochtend af met een gedicht en een ‘wel thuis’. 
 
Vooruitblik tweede gespreksochtend 21 april 2026 
Onze tweede gespreksochtend houden we op dinsdag 21 april 2026 om 10.00 uur bij Meine en Annie 
van der Wal in Franeker. Wat het onderwerp van deze ochtend is, is nu nog niet bekend. Tegen die 
tijd volgt hier meer informatie over.  
 
Gemeenteavond 11 maart 2026 
Op 11 maart hielden we weer onze gemeenteavond in de kerk van 
Dongjum. Er waren ongeveer 25 personen. Om 17.30 uur stond de 
koffie en thee klaar. Om 18.00 uur opende Ali de avond met een 
bijbellezing, een lied en gebed. Daarna konden we genieten van een 
heerlijke broodmaaltijd.  
Tussen de gangen door vertelde Martine iets over de symboliek van 
het liturgisch bloemstuk dat in deze 40 dagen voor Pasen, elke 
zondag in de kerk staat. Ook deelde Geertje met ons de laatste 
ontwikkelingen rondom de voortgang van onze gemeente. We sloten 
de avond af met verzoekliederen uit het Nieuwe Liedboek. Klaas 
Hoek begeleidde ons hierbij op het orgel, waarvoor onze hartelijke 
dank. We sloten de avond af met gebed en een zegenlied. Rond de 
klok van 20.00 uur gingen we na een gezegende avond en met een 
gevulde buik, terug naar huis.  
We kunnen weer terug kijken op een geslaagde gemeenteavond.   
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Stap voor Stap-wandeling 15 maart 2026 
Op zondag 15 maart 2026 hielden we weer onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We 
waren deze keer welkom bij de Protestantse Gemeente van Menaam. Om 14.00 uur hadden we ons 
middaggebed. In het middaggebed stond de lezing uit Matteüs 26:36-46 centraal. Daarin lezen we dat 
Jezus zich terugtrekt om te bidden. Het is vlak vóór dat Hij gevangen genomen wordt. Hij is verdrietig 
en bang en vraagt God om niet te hoeven lijden. Hij sluit zijn gebed af met de woorden: ‘Maar doe 
alleen wat U wilt niet wat ik wil’.  
Daarna hebben we een wandeling gemaakt in de mooie omgeving van Menaam en in stilte nagedacht 
over de volgende bezinningsvragen: 
1. De discipelen vallen in slaap.  
Herken je dat in je eigen leven?  
Wanneer ‘slaap’ jij terwijl je eigenlijk zou moeten waken of bidden? 
2. Welke ‘beker’ vind jij moeilijk om te aanvaarden in je leven? 
3. Vind je het moeilijk om te bidden:  
‘Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.’ 
Waarom wel of niet? 
4. Hoe kun je in een moeilijke periode dicht bij God blijven? 
5. Wat neem je uit dit verhaal mee voor deze week? 
Vervolgens was er de mogelijkheid om hier met elkaar over te praten. We hebben de wandeling 
afgesloten met een kopje koffie of thee in de kerk.  
In oktober houden we weer onze najaarswandeling. Meer hierover volgt te zijner tijd in het kerkblad. 
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, 
alistork67@gmail.com  of 0518462009/0622620317. 
 
 

Regionale activiteiten 
 
Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a. 
Als dit kerkblad verschijnt is de regionale gesprekskring al weer voor de laatste keer bij elkaar 
geweest op 12 maart. Het afgelopen seizoen hebben we de volgende onderwerpen behandeld: 
'Openbaring 2 en 3', 'de eindtijd', 'de geschiedenis van het christendom', ‘de almacht van God’, ‘spreek 
je uit als christen’, ‘het bijbelboek Jona’ en het onderwerp ‘Vasten’. In het nieuwe seizoen gaan we 
weer verder met deze gesprekskring. Tegen die tijd leest u hier meer over in het kerkblad. 
 
Vespers Stille Week in d’ Âlde Wite (Salviuskerk) te Dronryp 
In de Stille Week (de week voor Pasen) op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april, 
worden er weer korte vespers in de Salviuskerk te Dronryp gehouden. De vespers zijn van 19.30 u. tot 
ongeveer 20.00 u. Het thema dit jaar is: ‘Samen de woestijn in’.  
Tijdens de vespers willen we ons bezinnen op het lijden en sterven van Jezus.  
Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond gebed, zang, bijbellezing en 
stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen er geen aankondigingen gedaan worden. De orde van 
dienst is de leidraad. De muziek is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de 
kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te nemen. De vespers sluiten de 40-dagentijd af en 
dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.  
U bent van harte uitgenodigd om de vespers mee te maken en met ons te beleven. 
 
Hemelvaartsdagviering donderdag 14 mei 2026  ‘Het hemels visioen’ 
Het is al een beetje traditie geworden dat we op Hemelvaartsdag een regionale viering houden. Ook 
dit jaar hopen we weer met de gemeenten van Menaam, Dronryp, Berltsum, Bitgum-Bitgummole-
Ingelum-Marsum en Wirdum samen te komen. Ook gastgemeenten zijn van harte welkom. Op 
donderdag 14 mei 2026 zal deze viering plaatsvinden. Dit jaar zijn we weer te gast bij Jelmar en 
Grietje Lautenbach in Menaam. Boerderij ‘Feintjse fan Menaam, Bitgumerdyk 24, 9036 VS in 
Menaam. 
Het thema van de viering is ‘Het hemels visioen’. 
We beginnen de dag om 08.00 u. met een ochtendwandeling, we starten bij de boerderij. Om 09.00 u. 
staat er een lekker ontbijt voor ons klaar. Vervolgens is er om 10.00 u. een viering. En we sluiten de 
morgen af met een kopje koffie of thee. 
Aanmelden is niet nodig. De verschillende onderdelen van het programma hebben een open karakter, 
dat wil zeggen dat het mogelijk is een gedeelte mee te maken.  
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Voortgang proces stoppen kerkelijke gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente met 8 dorpen (Peins, Zweins, Boer, Dongjum, Ried, Skalsum, Skingen en Slappeterp) 
bestaat sinds 1975. Daarvoor waren het twee groepjes van vier dorpen en ooit natuurlijk allemaal 
zelfstandig.  
Nu denk je : Hoe was het mogelijk om in elk dorpje een kerk te bouwen…Maar de tijden veranderen, 
in de afgelopen 50 jaar is er niet alleen in de maatschappij maar ook in onze kerken veel veranderd. 
De laatste jaren bezoeken nog ongeveer 15 tot 20 mensen de kerkdiensten, die afwisselend in alle 8 
dorpskerken wordt gehouden met daaromheen een ring van zo’n 30 belangstellenden. 
 
Het kerkbezoek wordt minder en de leeftijd van zowel de bezoekers als de kerkenraad wordt hoger. 
Dat heeft ons na jaren uitstel, waarin we zeiden: we gaan nog een jaartje door hoor, nu toch doen 
besluiten om te stoppen. Er zijn geen jonge bestuursleden meer te vinden. Dat betekent niet alleen 
dat mogelijk de kerkdiensten in de toekomst stoppen, maar ook dat het beheer over de bezittingen 
wegvalt. De bezittingen van onze gemeente zijn 4 kerkgebouwen Ried, Dongjum, Skingen en 
Slappeterp, 8 begraafplaatsen en pachtlanderijen. Hiervoor moeten we op zoek naar een nieuwe 
eigenaar. 
 
In onze kerkenraad zorgen de kerkrentmeesters voor de bezittingen. Zij hebben de kennis over 
gebouwen, begraafplaatsen en landerijen. Zij hebben ook de eerste stappen gezet in dit proces. Voor 
dit proces hebben we allereerst contact gezocht met de provinciale kerk, de classis. Net als bij 
bijvoorbeeld sportverenigingen , is er ook in de kerk een provinciaal en landelijk  bestuur. De 
makkelijkste oplossing is om hen de regie te geven, hier is de hele brut en succes ermee. Maar dat is 
niet wat we wilden, we willen zelf de regie nog houden, invloed uitoefenen hoe het verder gaat. Wel 
krijgen we van hen begeleiding en advies waar nodig, want zij werken niet alleen met vrijwilligers, 
zoals we plaatselijk doen, maar hebben ook mensen in dienst.  
Dan ga je nadenken: kan één van de kerken een andere functie krijgen; dorpshuis…..in alle dorpen 
hebben we prachtige dorpshuizen….woning….de kerken staan allemaal op een begraafplaats die nog 
in gebruik is….dus deze mogelijkheden leken ons niet zo reëel.  
 
De kerken moeten als zodanig blijven, want wat is Friesland zonder haar kerktorens! 
 
We hebben contact gezocht met de burgerlijke gemeente Waadhoeke. Zij hebben een nota over 
erfgoedbeleid, waaronder ook kerken, begraafplaatsen en orgels vallen. Maar tot nu toe is dit niet 
verder dan inventariseren, bewustmaken, maar geen acties dat zij daadwerkelijk iets overnemen. 
Daarom hebben we contact gezocht met de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zoals u weet hebben ze al 
vier kerken van onze gemeente in bezit, Peins, Zweins, Boer en Skalsum. In het eerste gesprek dat 
we hebben gehad, hebben we gezegd dat we het hele pakket, van vier kerken en acht 
begraafplaatsen graag in één keer over willen dragen. De Stichting nam tot nu toe eigenlijk maar 
mondjes maat nieuwe kerken over en geen begraafplaatsen, bovendien vragen ze daarbij een flinke 
duit voor het toekomstig onderhoud, de zogenaamde meegeefsom. Toch hebben ze op onze vraag 
niet direct nee gezegd, en dat geeft een beetje hoop.  
 
Als eerste stap hebben ze onze kerken bekeken en is er nogmaals een gesprek geweest met de 
projectgroep, die het bestuur van de Stichting adviseert.  
De kerken (behalve die van Skingen) én de begraafplaats van Slappeterp zijn monumenten en dat 
betekent dat ze in aanmerking komen voor rijkssubsidie, dat is voor hen een belangrijke voorwaarde. 
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We wachten nu de beslissing van het bestuur af, om te vernemen welke mogelijkheden zij zien voor 
de overname van onze 4 kerken en 8 begraafplaatsen. 
 
Voor de voortzetting van de pastorale zorg zijn we in gesprek met de kerkenraad van de protestantse 
gemeente Franeker. Zij zijn de grootste buur gemeente. Ook dit is een proces van stappen en het 
betekent dus niet dat dit jaar de kerkdiensten al stoppen. 
 
Al met al een onzeker proces, waar we stap voor stap in verder zullen gaan. Dit alles in hoop en 
vertrouwen, dat als er een deur sluit er een raam opengaat. 
 
Geertje de Vries 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SchuldHulpMaatje, iets voor jou? 
 
Maak het verschil voor iemand met schulden 
Schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Stress, schaamte en onzekerheid 
kunnen ervoor zorgen dat iemand het overzicht en de hoop verliest. Als vrijwilliger bij 
SchuldHulpMaatje Waadhoeke kun jij juist in zo’n situatie het verschil maken. SchuldHulpMaatje 
Waadhoeke helpt – in samenwerking met de diaconieën van protestantse gemeenten en de 
gebiedsteams van de gemeente Waadhoeke – mensen die te maken hebben met (dreigende) 
schulden. 
 
Als SchuldHulpMaatje biedt je praktische hulp én een luisterend oor. Samen met de hulpvrager 
breng je de inkomsten, uitgaven en openstaande rekeningen in kaart. Vervolgens werk je stap voor 
stap aan een plan om weer grip te krijgen op de financiën. Maar minstens zo belangrijk: je bent er voor 
iemand. Door aandacht te geven en te luisteren help je iemand weer hoop en rust te bieden. 
Je staat er niet alleen voor 
 
Voordat je begint, volg je een gratis opleiding: een korte pre-learning gevolgd door een driedaagse 
SchuldHulpMaatje-training. Daarna volg je jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je werkt 
bovendien samen met een team van maatjes en krijgt begeleiding van een coördinator. 
Ben jij ons nieuwe maatje? 
 
Lijkt het je waardevol om iemand te helpen weer perspectief te krijgen? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Wil je meer weten of kennismaken? 
Kijk op  www.schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden  of neem contact op voor een 
kennismakingsgesprek via:  
 

        coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl 

   06 – 282 321 90 

Geef iemand weer hoop. Word SchuldHulpMaatje. 
 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden
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Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2026 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we zien als een 
woestijnreis. Een periode van soberheid of duurzamer leven. 
Martine neemt ons mee in deze bloemschikking door de veertigdagentijd heen op weg naar 
Pasen. 
Bij het maken van dit kerkblad kunnen we nog niet alles laten zien, maar wel waar we naar 
toegaan, door de dood heen naar het leven. 
De schikking die dit symboliseert is alvast op de voorpagina van het kerkblad te zien. 
 


